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Pedante stukjes

Soms heb je aan een paar regels genoeg. En dan hebben 
ze nog een hele schrijfcursus voor de boeg. Met talent, 
persoonlijkheid en een beetje discipline moeten ze het 
kunnen redden. Neem de man die zich Willem O. 
Klungelaer noemt. Zijn grijns, mijn glimlach. Moet je iets 
mee doen, zeg ik dan bij het afscheid. Vaak hoor je niets 
meer, deze zag ik aankomen. Een klucht in veertig 
bedrijven, noemt hij zijn collectie: tekst, tekeningen, 
spreuken, rijmelarij en lied. 

Willem neemt de positie in van een voorbijganger, vaak 
minder onschuldig dan hij zich voordoet, vermomd als 
duvelstoejager voor ons allen zo je wil. Niet dat hij zich 
ergens mee wil bemoeien maar nu hij er toch is zullen we 
het weten ook. En dat ‘ergens’ staat voor alles wat aan 
hem voorbijtrekt, de hele klotezooi van ons dagelijks 
bestaan. En ja hoor, hij neemt ons de maat, zoals hij ook 
zichzelf de maat neemt. Vliegen? Maak er een zakenreis 
van, dan zeikt niemand er meer over.

Kijk, daar vinden we onze chroniqueur al terug bij het door 
hem verfoeide McDonalds met een puut plakpatat. Kijk, 
daar is onze held in de file op weg naar het strand. 
Klungelaer haalt schaamteloos (ook) zijn eigen woorden 
aan: ‘Kerstmis is als opname in het ziekenhuis: niemand 
heeft er zin in, maar iedereen gaat.’

Ik schrijf pedante stukjes, laat hij zich ergens ontvallen, 
maar hemel wat zijn ze vaak raak en lollig. Hij moet zelf 
vreselijk veel plezier halen uit zijn woorden en tekeningen. 
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Hij is talig. Als je alle vondsten bijeenbrengt, kom je tot 
een hilarisch palet: blufbeloftes, liesjeuk, snuifslaven, 
tobsport, droefgroef, kerosineren, bierineren, egorgasmen, 
buurtbakkelei, hokjesdag, milieudelier en met dank aan 
Geert W.: sjaele wieksers. Hij introduceert ‘via-mensjes’ 
die u nog niet kent maar die u al lang diensten bewijzen. 

Willem kan goed rekenen, tel maar mee als hij de 
supermarkt genaamd de grote vergeler de maat neemt op 
de achterkant van een bierviltje. Cruijffiaans is hij soms: 
‘Je moet in Allah geloven anders ben je ongelovig’. Hij 
kruipt in de huid van een melkveehouder (een wereld die 
hij goed kent), in de huid van diezelfde Geert W., zelfs in 
die van Femke Wiersma, parmant gezeten op de pot. 

Aan de toog van café Klungel herschrijft hij met kompaan 
Andries nog even Freuds Traumdeutung. Hilarisch. Maar, 
om Willem O. Klungelaer zelf nog eens te citeren: ‘Het 
bleef nog lang ongemakkelijk.’ 

Emile Hollman

Emile Hollman is docent bij de Schrijversacademie, onder 
meer voor de opleiding Columns en blogs schrijven. Hij 
schreef meer dan zevenhonderd columns over de jeugd 
van zijn kinderen voor diverse kranten. Ook schreef hij 
meerdere boeken en coördineert hij Mijnlevensverhaal.nl. 
En hij gaf schrijver dezes een duw om ook columns te 
gaan schrijven. Dank Emile!
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Bijsluiter 

‘All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts’

William Shakespeare wist het al mooi te verwoorden: 
mensen spelen haast onbewust verschillende rollen. En 
dat is in het toneelstuk van vandaag niet anders. Alleen is 
het podium nu veel groter. Dus het aantal rollen ook. En 
het commentaar vanuit het publiek, 24/7.

Ik kan gemakkelijk honderden rollen herkennen in ons 
toneelstuk van 2024. Sommige hebben we graag in de 
spotlights. De meeste tonen we hooguit aan klein publiek. 
Juist daar wil ik nu de zon weer eens op laten schijnen. 
Ja, díe heb ik gejat van Geert. De man die in 2024 van 
Nederland een Wildersnis wilde maken. Dank voor de 
eindeloze inspiratie, Geert!

Sneukneuzen, tobsporters, zatzijners, linksdrukkers, ieder 
kan makkelijk een van de vele rollen uit dit toneelboekje 
plukken. Of meer dan één, wees niet bescheiden! Neem 
wat je wilt. Ik pak wel wat er overblijft. Ik kan ze uit 
ervaring allemaal wel spelen.

Als we zo het geklungel van onze soort goed bekijken, is 
het weer klip en klaar: we hebben geen vrije keus in wat 
we doen. Dat wist Democritus toen, dat weten 
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neurowetenschappers nu. Maar we willen er niet aan. 
Beter gezegd: we kúnnen er niet aan. ‘Doet iemand dom? 
Heeft iemand het niet best? Eigen schuld! Kijk naar mij, 
hoe goed ík het doe!’ Hilarische nonsens. We draaien 
onze neurale programma’s af en leggen dat uit als eigen 
beslissingen. Althans, zolang het goed gaat. Alles wat niet 
goed gaat, ligt aan omstandigheden. Met die klucht kan ik 
nog jaren boekjes vullen.

Dus pak een rol en schaam je niet! Want Shakespeare 
schreef al: 

‘What fates impose, that men must needs abide; It boots 
not to resist both wind and tide.’

Willem O. Klungelaer
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Folderaars

Het hele gezin wil naar Italië. Vier willen vliegen. Lekker 
snel. Eén kind wil aardiger voor het milieu zijn, dus met de 
auto. De meerderheid bepaalt, dus het wordt vliegen, 
maar de minderheid mag zich uitspreken. Zeer uitgebreid. 
Ze heeft moreel een punt, maar de uitslag staat al vast. Ze 
blijft de voeten stampen, de anderen houden de voeten bij 
stuk.  Zo is het voor iedereen al een vervelende vakantie 
ver voor die begonnen is.

Net als de eerste Algemene Beschouwingen voor Dick 
Schoof. Beter: de Gedetailleerde Beschouwingen. 
‘Tjongejongejonge.’ De uitkomst stond al vast, maar de 
kleintjes bleven doorzeuren. Met blijvend chagrijn tot 
gevolg. 

Mijn neefje van 6 keek mee. Hij snapte er niks van. 
Waarom die enen álles van die anderen stom vonden. En 
die anderen alles van die enen. De juf had nog zo gezegd 
dat-ie empathisch moest luisteren.

Nederland is geen polderland meer, maar folderland. 
Kamer-TV is één lange reclamespot, alleen onderbroken 
door blokjes lunch en diner. Popi politici van links en 
rechts folderen hun eigen aanbiedingen. In 2025 immers 
weer verkiezingen!

Vandaag in de aanbieding:

 ‘Gratis schone lucht bij inlevering van twee koeien!’
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 ‘Gratis tuinmest bij sponsoring van drie koeien!’
 ‘Gratis Erdoganplaatjes bij inlevering van vier 

steunbetuigingen!’
 ‘Gratis geld bij inlevering van vijf rijken!’
 ‘Alles gratis bij inlevering van zes asielzoekers!’

Alleen de oude gristenen leken nog wat herinnering te 
hebben aan de plicht om zonder last en ruggespraak het 
beste voor iedereen te zoeken. Maar ze hebben nog maar 
elf stoeltjes. Oké, er zitten er ook nog een paar bij het 
NSC. Zoals nijvere Nicolien. De enige die smeekte om 
samenwerking. ‘Debatteren is niet mijn hobby’, liet z’eh 
goed zien. Gelukkig maar. Debatteren is polariseren, 
dialogeren is harmoniseren. Helaas zal de club van 
Nicolien niet worden beoordeeld op goede werken, maar 
op het ontbreken van lekkere oneliners.

Het debat zou een heel stuk saaier zijn zonder die gladde 
folders. Het volk zou een heel stuk welvarender en 
wellevender zijn. Het zou miljarden opleveren door samen 
te zoeken naar het beste voor iedereen in plaats van het 
meeste voor eigen standpunt. Alleen ga je sneller, samen 
kom je verder. Dan kunnen we allemaal tevreden, 
milieuvriendelijk en snel genoeg met de comfortabele trein 
naar Italië. Insieme! 
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Als ik ons parlement hoor, denk ik soms: ‘woon ik in Mali?’
Men schreeuwt en maakt amok, alsof het heter is dan Bali
Ik hoor er zelden iemand hardop zegeningen tellen
Men poogt zich steeds als redder van de natie voor te stellen

Men schreeuwt tegen de rest dat die er echt geen zak van 
weten
En dat ze hun verstand verloren hebben of vergeten
Men vecht elkaar de tent uit en durft later toch te zeggen
Dat joden met de moslims samen moeten overleggen

Ik vraag me af of ‘t parlement nu spiegel ván het volk is
Of dat het land denkt dat de Kamer spiegel vóór het volk is
Je denkt toch als je vriendelijk wilt zijn en wat saamhorig
Ben ik nu gek of ben ik ginder slecht vertegenwoordigd

Als al die knappe koppen rustig hun gedachten uiten
En ruimte houden om saam tot het beste te besluiten
Zoals gebruikelijk in elk bedrijf, huis, tuin en keuken
Dan was ons land nog stukken mooier en ook stukken leuker

Oh Kamerleden, folderaars, gij agressieve leiders
Een voorbeeld voor dit groeiend volk van krijg de klere-lijders
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‘Het probleem met de wereld is 
dat de dommen vol zelfvertrouwen zijn, 
terwijl de intelligenten vol twijfel zitten.’ 

Bertrand Russell
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Isolationisten

Dankzij Poetin heb ik eindelijk mijn huis beter geïsoleerd. 
Die man gun ik echt snel de Nobelprijs voor het klimaat. 
Postuum, uiteraard. Maar goed, naar mij wordt slecht 
geluisterd, dus thuis aan het isoleren. Omdat handige 
mannetjes of vrouwtjes (dat mag in dit zinsverband!) me te 
duur zijn en ik lijd aan chronische zelfoverschatting, doe ik 
alles zelf.

Ik heb de ramen voorzien van isolatiefolie. Daarvoor moet 
het raam dan eventjes iets opgewarmd worden om het 
vocht te verdrijven. Door de föhn te lang te dichtbij te laten 
blazen, barstte een ruit van 500 euro. Die ik dan nog zelf 
moet vervangen. Op één hoog.

Nieuwe deur erin, om de kou uit het halletje te houden. 
Kozijn paste natuurlijk ook na allerlei pasbalkjes niet. Dus 
nog voor 88 euro extra afdeklatten erop. Toen dat klaar 
was, zat de deur te strak en moest ik de timmerfabriek er 
een centimeter laten afzagen.

Voor het omleiden van de luchtverwarming moest er een 
groot gat in een muur. Een zware boor huren kostte 50 
euro en autoritjes. Dus maakte ik met m’n 
klopboormachine met het tienmillimeterboortje tachtig 
gaten en beitelde het restant eruit. Resultaat: dikke scheur 
in het pleisterwerk en de klopboormachine klopt nooit 
meer.
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Dan de vijf meter hoge isolatiegordijnen in de vide. 
Daarvoor moest ik de driedelige ladder naar binnen 
wringen. Daarbij verwrong ik ook een spier in mijn rug 
waarvan ik niet wist dat ik die vaak gebruikte. Weken pijn 
geleden.

Maar de kroon op het klunswerk had ik vanavond. Toen ik 
in m'n linker broekzak voelde, bleek de tube secondelijm 
gelekt te hebben. Bij het naar buiten trekken bleken tube 
en broekzak onafscheidelijk, zelfs na een half uur 
terpentinebad. De lange thermo-onderbroek kon ik nog 
wel losrukken, waardoor die nu een ventilatiegat heeft. 
Geluk bij een ongeluk: ik ben rechtsdragend. Het had nog 
veel erger gekund.

Zo is de hele besparing dit jaar al op aan faalkosten. Als 
nu de gasprijs maar hoog blijft. Ik moet er toch niet aan 
denken dat Poetin de prijs drastisch gaat verlagen en we 
ongetwijfeld weer vaste klant worden.
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Met dank aan Poetin heb ik nu m’n huis vol isolatie
Wat is het toch een leider, keer op keer weer inspiratie
Ik zou ‘m toch de Nobelprijs voor het klimaat zo gunnen
‘t Liefst postuum en dan ook graag zo snel als maar zou 
kunnen

M’n ramen heb ik allemaal goedkoop voorzien van folie
Enorm karwei maar ja men zegt het scheelt je heel veel olie
De ruiten moesten met een föhn langdurig drooggeblazen
Helaas barstte een grote ruit, vergooide ik m’n glazen

Een nieuw gat in de muur maken om warme lucht te leiden
Dat vraagt een dure boor, maar om die kosten te vermijden
Doorboorde ik de muur zo’n tachtig keer met boortje zeven
Helaas heeft na die klus de boormachien de geest gegeven

Ik moest er nieuwe isolatie op de zolder lijmen
Secondelijm is lekker snel, en lijmen rijmt op rijmen
Helaas lekte de tube in mijn broekzak, shit de friemel
Zat alles muurvast aan elkaar, geluk, net niet m’n piemel

Zo is ‘t steeds als ik wat maak, dan prutst en piept en kraakt ‘t
Maar ja, ík ben ook niet m’n eigen maker, dus wat maakt ‘t

16

https://youtu.be/BEL0R7XyEg8


‘Van de geschiedenis leren we 
dat we niet leren van de geschiedenis.’

Georg Wilhelm Frierick Hegel
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Kuisklemmers en breedbeners

Vandaag de dagelijkse dingetjes in het nieuws. Zomers 
weer, vechtpartij Turks parlement, kinderen doodschieten 
in Gaza en Oekraïne, niks bijzonders. 

Als dagelijks voert het duivenmeisje haar koerende kroost 
op het talud bij de Kamperpoortenbrug in Zwolle. Ik zie 
hoe ze haar knokige knietjes onder haar korte broek strak 
tegen elkaar klemt. Waarom zie ik nog altijd overal 
vrouwen dwangmatig dijenklemmen?

Eeuwen geleden was de hele wereld als Iran. Vrouwen 
droegen alleen rokken, niks eronder. Mannen kuisten hen 
met geweld. Vrouwen gingen dat gewoon vinden en 
doorgeven aan hun ‘Ga eens netjes zitten’-dochters. En 
zie daar: zeven feministische golven later zitten vrouwen 
nog altijd opgevouwen met klembenen.

De schijnbare vriend van het duivenmeisje zit breedbenig 
naast haar. Een bankje verder zitten twee luidelijke 
Hagenese here’ ‘wijdbeins hun vistùig te inspektere’. Weer 
een bankje verder bierineert een junk tegen de hoogste 
grasspriet. Het naastgelegen junkmeisje zou dat bij 
daglicht nooit doen. 

Een zwarte auto raast voorbij over de Pannekoekendijk. 
Elke vijftig meter laat hij een stompzinnige scheet uit z’n 
speciaal gemonteerde uitlaat. Iedereen weet intuïtief 
zeker: achter dat gaspedaal zit een pummel met een 
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piemel. Tussen mij en het duivenmeisje passeren 
tientallen gezinsbootjes. Zonder één uitzondering heeft de 
man het roer beet. Breedbenig.

Eeuwenoude patronen blijven maar onbewust overleven. 
Vrouwen maken zich klein om hun wijsheid niet 
bedreigend te laten zijn. Mannen maken zich groot in een 
lachwekkende poging om hun domheid te verbergen. Ik 
doe hetzelfde met dit soort schrijfsels. Macho meningen 
over het geklungel van klembeens vrouwvolk en 
wijdbeens manschap. Minachting van Turkse, Russische 
en Middenoostelijke machtmismannetjes. 

Allemaal rookgordijn. Om bijvoorbeeld te verbloemen dat 
ik als jongetje te schijterig ben om met dit heerlijke weer 
zo’n zalig zomerrokje te dragen. Lijkt me heerlijk, met niks 
eronder. Hm, hoe zou het weer in Schotland zijn?
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Ik snap het wel, al dat gedrag dat man en vrouw vertonen
Verschilt nogal en dat komt voor een stukje door hormonen
Dus strijken Eva Jineks nog verleid’lijk door hun haren
En blijven Johan Derksens oudemannen-mening baren

Maar meer verschillen zijn er door wat pap en mammie leerden
Ontstaan uit dwang die we allang toch zien als het verkeerde
Zo blijven vrouwen nog steeds knietjes klemmen zonder 
noodzaak
En lijden mannen nog steeds schade door hun domme 
grootspraak

De bangste mannen spelen in hun pick-up a-sociaaltje
Ze trappen dichtbij mensen dan hard op hun gaspedaaltje
De bangste vrouwen kopen zich suf in een klereshopje
Zo blijven ze op werk en social media het popje

Zelf ben ik ook een slachtoffer, ik schrijf pedante stukjes
Verzwijg zorgvuldig eindeloze reeksen ongelukjes
‘k Probeer te zorgen dat mijn groep mij net blijft accepteren
Want anders ben ik bang da’k in de goot kom te creperen

Zo blijven we maar angstig schuilen in onz’ kleine hokjes
Chapeau voor al die Schotse mannen met hun mooie rokjes!

20

https://youtu.be/hVCW-YlyD2c


‘Mensen die denken alles 
over het leven te weten, 
hebben grote ergernis 

over degenen die dat écht doen.’
Vrij naar Isaac Asimov
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Rokjesjagers

Nu het nog kan, wil ik gauw iets positiefs zeggen over 
Rokjesdag. Ik geef het woord nog maximaal twee jaar 
voordat het door de mainstreamers zal worden 
weggegooid in die irritant puriteinse prullenbak. En dan 
wordt vervangen door 'jassen-uit-dag' of zoiets gruwelijks.

Rokjesdag staat synoniem voor de eerste dag in het 
voorjaar dat opvallend veel vrouwen een rok aantrekken 
met daaronder blote benen. Een collectieve actie zonder 
afspraak. 'Blote benen' mag trouwens binnenkort ook niet 
meer, dat wordt vervangen door iets Iraans als 'onbedekte 
onderbenen'. ‘t Zal me niet verbazen als daar ook weer 
gereformeerde majo’s overheen moeten.

Vroeger was rokjesdag altijd in april. Maar de laatste tien 
hete jaren was het natuurlijk in maart. Als het aan PVV en 
BBB ligt, wordt het binnenkort al Rokjesdag in februari, 
hoera! 

En warempel, zojuist fietsten er voor mijn raam vijf jonge 
meiden, sorry, vrouwen, sorry, mensen met.., nee! Er 
fietsten vijf jonge meiden in korte rokjes en blote benen 
langs! 19 februari! Echt, ik voelde de poolwind door mijn 
broekspijpen snijden.

Gelukkig is het nog maar 8 graden. En gelukkig is 
carnaval de aanjager van de komende golf 
blaasontstekingen. Nee, natuurlijk niet door de kou onder 
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de rok. Door de hausse aan intieme communicatie waar 
carnaval ook voor bedoeld is. En de rokjes ook. Ik zie 
blauwe tule rokjes hangen over de fietszadels met 
stoempende bovenlijven in winterjassen. Benieuwd wat 
voor frivools onder die parka’s zit om straks in de feesttent 
uitdagend geshowd te worden. Niet aan grijze gluurders 
zoals ik trouwens.

Ik doe er niet aan mee, dat carnaval. Het is me te koud en 
te lawaaiig. Ik ben zo’n bedaagde bejaarde die bang is om 
ziek te worden van een koud windje. Maar ik bewonder de 
gemoedelijkheid, het verkleden en de heerlijke Hedon van 
carnaval. 

Carnaval is het leven vieren en dat zouden er meer elke 
dag moeten doen! Was het maar andersom: alle dagen 
van het jaar Rokjesdag en één dag ruimte voor puriteinse 
protestanten. Tegen alles wat ook maar in de verte iets op 
een vrouwenlijf lijkt. In boerka’s. Op Hokjesdag.
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De wind waait in m’n rok terwijl ik fiets in februari
M’n dijen zijn bevroren, hard als die van Badr Hari
M’n onderbroek voelt als een kuisheidsgordel van koud ijzer
Ik lach me slap, ‘t is carnaval dus zijn we eigenwijzer

‘t Is steenkoud en het waait, maar het is carnaval dus hopsa
Een beetje sexy kleding en een wulpse hoed gaat op, ja
Natuurlijk geldt ‘t carnaval ook voor m’n onderkleding
‘t Zal niet de eerste keer zijn dat-ik met iemand naar de plee 
ging

Ik vind het leuk als jongens, meiden, alle soorten kijken
Ik kies daar zelluf voor dus zal er nimmer over zeiken
Wie zonder vragen aan me zit die zal ik laten weten
dat die abuis is en of die rap elders wil gaan daten

Ik voel me goed al ben ik mager, klein en ongeschoren
Ik draag een bril waarvan de pootjes steken door m’n oren
Ik ben ver van gemiddeld en dat mag een ieder weten
Omdat ik geen waardering eis, krijg ik het bij de vleten

Oh Rokjesdag, oh slokjesdag, oh carnavals vermaken
Hoe prachtig als elk wel van elke dag een feest kan maken

24

https://youtu.be/v5HU8v3qdz0


25



Mumbo’ers

Dus jaarlijks wordt er voor 100 miljoen euro gestolen bij de 
Jumbo. Deze Jumbojet heeft een marktaandeel van 
ongeveer 22%, dus bedient gemiddeld 4 miljoen 
Nederlanders. En die stelen dus 25 euro per persoon. 
Foei! En dat op een jaarlijkse bonnetjesberg pér klant van 
2500 euro. Da’s 1%, bijna de helft van wat de grote 
vergelers zelf als ‘over datum’ weggooien. Foei foei foei!

Maar nu even andersom Jumbo! Wat steel jij eigenlijk van 
je klanten en van de maatschappij? Nee, ik laat Frits en 
die gore graaiflatie even liggen. Ook de kleptomane 
krimpflatie die de Consumentenbond blootlegde, laten we 
nog even bij de rechter. En ik heb het ook niet over de 
milieuschade van vlees en zuivel waar jullie Brabo’s zo 
ruftig reclame voor maken. 

Nee, ik kijk vandaag alleen eventjes naar de kosten van 
overgewicht en andere enge ziektes. Jullie dikke 
olifantenwinkel is, zoals je heel goed weet, een immoreel 
infectie-instituut. Vergeleken bij het aantal slachtoffers van 
de Jolige-Jumbokoopziekte was Corona echt een 
lachertje. De kans dat je door een bezoek aan jullie frivole 
Franklammersdoolhof ziek wordt, is 50%. Nee, niet à la 
minute, maar het helpt nogal.

Volgens professor Gezonde Leefstijl De Vet (echte naam) 
is 85% van het supermarktaanbod ongezond. Inmiddels 
heeft meer dan de helft van de Nederlanders overgewicht. 
And counting. We zijn onderweg naar 70. De Universiteit 
van Maastricht becijferde dat ieder van hen de 
maatschappij ieder jaar meer dan 11 duizend euro kost. 
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Totaal 80 miljard. Elk jaar! Van elke euro belasting die we 
samen betalen, gaat 20 cent naar de slachtoffers van 
supermarkten en snackbars. 

(ruimte om voorgaande zin nogmaals te lezen.)

Dus iedere Jumboklant kost ons als maatschappij al gauw 
5000 euro per jaar aan ziektekosten. Hallo Jumbo! Mogen 
we dan alsjeblieft 25 euro korting? Mag het één over-onsje 
minder? 

Kom op Jumbo! Als je nou écht elke dag beter wilt maken, 
bouw dan al je winkels om naar Gezonde Winkels. Dat 
kán gewoon. Klein beetje van die 80 miljard erbij door de 
zorghandelaren en húp! En laat die 25 euro zitten. Voor 
één klein fruitmandje. 
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De Jumbo klaagt dat er voor 100 miljoen is gestolen
En dat men nu de daders zal vervolgen tot in Polen
Of Reykjavik, het maakt niet uit, de jacht die is geopend
De grote gele olifant laat zich niet langer stropen

Maar wacht eens, is die 100 miljoen die men klagend aanlicht
Wel in balans met alle schade die de Jumbo aanricht?
Nu blijkt dat door die eindeloze ziekmakende rotzooi
Die men aan ons verkoopt men d’eigen glazen nu kapotgooit

Half Nederland dat is er ziek door Jumbo en trawanten
Dat kost de and’re helft miljarden, dat klopt van geen kanten
Er sterven mensen dagelijks, ja Jumbo ga je schamen,
door troep die jullie week’lijks schreeuwen in die kutreclame

Och Jumbo, kijk toch ietsje verder dan een snelle auto
Je weet toch best van hoog tot laag, het gaat helemaal fout zo
Maak nú subiet een eind aan al dat zieke spul verhullen
En bouw je winkel om tot één met slechts gezonde spullen

Hoera voor alle schone winkels, dat zijn grote schatten
Nu jij nog dikke Jumbo, anders gaan we nog meer jatten 
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Cancelmutsen

‘Én schaatser!’ Dat lieten de Calvé-Goerings de kleine 
Evert van Benthem uitroepen als toekomstig beroep naast 
boer. Ik moest er direct aan denken toen ik las over de 
aanval van de Cancelclub op darter Scott Williams. 

Williams won van de Duitser Martin Schindler. Schindlers’ 
list om Williams’ werpritme te ontwrichten weigerde. 
Williams pakte hem terug met zowel de winst als een 
heerlijk pijltje Engelse humor. 

‘Ik weet dat we twee wereldoorlogen en één WK-voetbal 
van ze hebben gewonnen, maar de Duitse fans waren 
geweldig!’, jubelde hij gevat in de camera. Ik ging stuk en 
mijn vrouw klemde haar benen om de bank droog te 
houden.

En zoals dat tegenwoordig gaat, zodra er ergens in de 
wereld gelachen wordt, komen de sombermansen 
schielings overeind van hun sjofele sofa. Ze vegen de 
restjes chips van hun mobiel en proberen alle opstekende 
luim de vrolijke kop in te twitteren. Ze zijn allemaal lid van 
de Cancelclub, door haar woekerende werkwijze ook wel 
de Cancerclub genoemd. En no offence, ze kunnen er 
allemaal oprecht niks aan doen dat ze een rotjeugd gehad 
hebben.

‘Don’t mention the war!’ ‘Hoe durft deze domme 
drinkebroer de derde naoorlogse generatie Duitsers 
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überhaupt rücksichtlos de schuld te geven? En dan nog 
wel van de Tweede én de Eerste Wereldoorlog?!’ 
‘Schande hoe deze shitbrit de moffen het falen van hun 
voetbalvoorvaderen unter die Nase reibt! Excuses!!’

Snel stonk het op de a-sociale media als het Kaatsheuvels 
restaurant waar het riool onder de kerstdiners stroomt. Het 
geheel meurde zo dat zelfs Sky Sports excuses maakte. 
Zij hadden immers het interview met Williams 
uitgezonden! Er stond niet bij aan wie de excuses gericht 
waren. Ik mag aannemen aan het hele, opnieuw 
getraumatiseerde volk van Duitsland. En nooit te vergeten 
die van Italië, Vichy-Frankrijk, Orbanië, Roemenië, 
Bulgarije en Japan. 

Allen die het collectieve humor-bewustzijn willen helpen: 
zet achter je beroep op Linkedin: ‘Én cabaretier.’ Echt, dat 
geeft zoveel lucht! Een cabaretier mag van de rechter 
gewoon Theo Maassen nadoen. Heerlijk. Dóe het 
mensen, dat wordt weer ouderwets bescheuren! Iedere 
zure X-poot zal smoren in zijn eigen Scheisse. Media 
beschuldigen nooit een cabaretier van politieke 
incorrectheid. Iedereen wordt weer gewoon zichzelf. Én 
cabaretier!
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Als cab’retier dan mag je hiero bijna alles zeggen
En hoef je niet naast ied’re grap meteen ‘Sorry’ te leggen
Het is een vrij beroep dus kan het iedereen aanraden
Zeg dat je cab’retier bent en ontdoe je van de Kwaden

De Kwaden zijn een club van mensen met heel tere zielen
Hun eigenwaarde is zo kwetsbaar, echt van dat fragiele
Bij elke harde grap dan slaan ze samen aan het kijven
Zo helpen ze elkaar om kwetsbaar en weerloos te blijven

Als cab’retier kun je als grap de Duitsers moffen noemen
En hoef je jodengrappen ook niet langer te verbloemen
Je mag net als Hans Teeuwen op singersongwriters schieten
En kunt gerust je liefde uiten voor pikzwarte Pieten

Je moet er wel op letten het een grap te laten lijken
En niet zoals Geert Wilders er heel serieus bij kijken
Want dan lijkt het alsof je ‘t meent en dat is heel gevaarlijk
Dan moet je dag en nacht bewaakt, da’s duur en heel 
bezwaarlijk

Kom op nou cancelmutsen, hou es op met dat gehullie
Neem woorden als een grap of dom, dat doen we ook bij jullie
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Uitkeringslijsttrekkers

Wilders en Plas wildplasten wijdbeens over aankomend 
concurrent Timmermans. Die genoot namelijk een 
uitkering van 25 mille per maand. Ja, wie zou daar niet 
van genieten? Maar zij gunden hem die uitkering niet, laat 
staan dat hij ervan genoot. Ze waren bang dat hij van 
wachtgeld machtgeld zou maken. En all inclusive in het 
Verenigd Linksresort zou kunnen likkebaarden. 

Ondertussen lag Frans likkebaardend in een all inclusive 
resort, links bij het zwembad. Hij sliep. Dat was jammer 
voor hem, want hier had hij de verkiezingen kunnen 
winnen door alle wind uit de zeilen van Plas en Wilders te 
zuigen...

‘Frans, wil jij lijsttrekker worden? Dit is je kans om premier 
te worden!’
‘Oké jongens, maar wat kan ik verdienen?’
‘Nou, je hebt toch wachtgeld dan? Dat bespaart ons een 
hoop geld!’ 
‘Ah zo, maar moet ik het dan helemaal voor niks doen? Ik 
bedoel, ik krijg dat geld ook als ik op de bank blijf zitten.’
‘Ja, dat snap ik wel Frans. Ik zal kijken of we iets met 
onkostenvergoedingen kunnen doen. Je zou je vrouw elke 
week een bos rozen van kantoor kunnen geven. En je 
herfstvakantie in Nieuw-Zeeland als dienstreis declareren. 
Als wij je gewoon salaris betalen, moet je dat weer 
inleveren op je wachtgeld, dus daar hebben we allebei 
geen zak aan.’
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‘Denk je dat er nog gezuurstofmasker in de media over 
komt?’
‘Ach, die kans is klein, je hebt er gewoon recht op, Frans! 
Jij krijgt een uitkering waar wij als PvdA decennia voor 
hebben lopen knokken! 
‘Oké oké dan. Welke thema’s moeten we in de campagne 
voorop zetten?’
‘Nou, het lijkt me verstandig dat we inzetten op eerlijk 
delen, iedereen gelijk behandelen, dat soort dingen.’

En zo gaf Groen Links-PvdA Timmermans een 
Melkertbaan,  lijsttrekker op kosten van de 
belastingbetaler. Een halve ton salaris bespaard. 22 
november kwam karma kijken. 

Ze hadden met overmacht de verkiezingen kunnen 
winnen. Als Franske direct had gezegd dat hij zijn hele 
uitkering aan een goed doel zou schenken. Maandenlang 
positieve speculaties in de media. En dan 20 november 
bekendmaken dat al dat geld naar het Prinses Maxima 
Centrum voor zieke kindjes gaat. Veertig zetels. Minstens. 
Tijd voor inkering. Het kan alsnog bij de verkiezingen in 
2025.
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Frans Timmermans werd nét genoemd toen ze hem al fileerden
Geert Wilders en De Plas die hem op rechtsen hard tracteerden
Ze riepen dat hij van zijn ww echt niet mag genieten
En da’s natuurlijk bloed voor hongerige persmuskieten

Het volk dat krijgt een mening ingefluisterd in hun kanis
Men roept dat het met ophoestende arbeiders begaan is
En dat een Melkertbaan voor Timmermans niet te bestaan is
En dat het zeker links lullend en rechts vullend gegaan is

‘En kijk die Obelix hoeft nooit een broekriem aan te halen
Hij spekt zichzelf en kan dat van z’n ww dik betalen
En wie hem volgen wil, die loopt hem beter niet te straf na
Bij elke stap dan valt er weer een stukje zuidpool af, ja!’

Zo moesten zij voor ‘t oog van ‘t volk weer meninkjes gaan 
delen
Men wil toch altijd nog graag zwarte pieten blijven spelen
En niemand weet nog wat Frans tot die geldzucht heeft 
gedreven
Misschien heeft hij de centen wel aan ‘t kankerfonds gegeven

Een grote kans voor grote Frans die heeft-ie laten lopen
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Die uitkering die heeft-ie met verlies moeten bekopen
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Viamannetjes

Omdat je je tegenwoordig overal moet verantwoorden, 
ben ik dolblij met de Viamannetjes. Zij zorgen dat ik kan 
blijven profiteren van dingen die niet meer kunnen. Helen 
zonder huilen. Heerlijk.

Zoals ook minister Klever op de hoorzitting in de Kamer. 
Waarom ze een omvolkingstweetje van Marjolein Faber 
had geretweet? Makkie, retweeten hè, niet háár mening! 
Marjolein staat haar Viamannetje wel, haha.

Ik gebruik zelf ook het Viamannetje graag en vaak. Via 
m’n nepaccounts op X en Nu.nl raak ik m’n frustraties 
kwijt. Over alles wat me niet zint. Over al die klojo’s die me 
kwaad maken.

Ook kinderarbeid en slavernij. Mag niet meer op de 
gewone manier. Maar m’n portemonnee wil er nog niet 
aan, haha. Dus koop ik m’n kleren nu bij Primark, m’n 
spullen bij de Action en bestel ik via PostNL. Zij fixen de 
shit.

Dieren afmaken? Vies, bah. Wil ik zelf niet doen. Gelukkig 
hebben we daar Oost-Europese huurmoordenaars voor. 
Het vlees smaakt me er niet minder om. Het voelt totaal 
niet alsof er een kuiken, kalf of big vermoord is. Omdat ik 
ze niet ken natuurlijk. Daarvoor heb ik anonieme 
dierdonoren die ze heel efficiënt opkweken. Ik zou het zelf 
niet kunnen aanzien, dank aan de Viamannetjes!
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Klimaat! Daar moet ik tegenwoordig ook iets mee, anders 
lig ik uit de groep. Dus zorg ik dat ik op elke vakantie een 
paar dingetjes doe voor het werk. Zakelijk vliegen dus. 
Legt een stuk makkelijker uit. Gelukkig zijn m’n aandelen 
Shell anoniem, daar kraait geen haan naar.

Tja, en dan hebben we nog die gezinnetjes in een bootje 
op de Middellandse Zee. Als die hier komen, kosten ze me 
belastinggeld. Moet ik niet hebben. Gelukkig hebben we 
daar Italiaanse en Griekse Viamannetjes voor om ze terug 
te duwen. Ik moest er niet aan denken om die mensen te 
zien verdrinken. Nu slaap ik prima. En ik stem - niet verder 
vertellen - PVV om dat verdrinken netjes in een noodwet 
te regelen. Partij van de Via-Vrijheid, haha. 

Echt, ik heb het goed voor elkaar. En ik kan me nog 
gewoon overal vertonen ook!
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Als hardwerkende Nederlander wil je keurig leven
Toch kan dat bij het vliegen naar vakanties onrust geven
Dus heb ik dan de laptop van de zaak ook altijd bij me
En is het dus een zakelijke vlucht, dat voelt veel fijner

Ik ben een echte dierenvriend, ik kan geen vlieg zien lijden
Dus moet ik enge beelden uit de dierenwereld mijden
Om toch aan lekker vlees te komen, heb ik zo mijn grenzen
Ik koop het bij de Albert Heijn, dat zijn vrolijke mensen

Ik kan niet zien dat er veel kinderen en baby’s sterven
Maar wil er ook geen geld aan kwijt, dat moet míjn kind gaan 
erven
Dus stem ik op de PVV, die vinden echt niks stinken
Die duwen zelf die bootkindjes terug om te verdrinken

Ik wil geen troep uit China kopen, Alibaba bah bah,
Ik koop hier van de Coolblue, waar die het vandaan haalt, ach 
ja,
Ik wil geen kind zien werken, daar-kan-ik Primark tussenzetten
Ik wil geen mens zien doodgaan, dus verkoop ik hem si’gretten

Hard werken, lekker leven, geld verdienen, ja dat wens je
Dus wil je keurig leven zorg dan voor een Viamensje
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‘De primaire oorzaak van ongeluk is nooit de situatie 
zelf, maar je gedachten erover.’ 

Eckhart Tolle
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Gedachtenminnaars

‘Ik droomde vannacht dat jij met mijn vrouw ontuchtige 
handelingen verrichtte’, zei ik tegen vriend Andries, aan de 
bar van café Klungel. ‘Wat zou dat kunnen betekenen?’

Andries bulderde van het lachen. Hij is zwaar 
doorontwikkeld in psychologie en  neurologie en weet 
alles van dromen en daden. ‘Was het maar zo’n feest’, 
klonk hij en ik hoorde naast de grap warempel ook een 
paar procent echtheid. Logisch voor wie mijn vrouw kent.

‘Dromen zijn net als losse gedachten’, begon hij zijn 
college. ‘Ze komen random aanwaaien en hebben geen 
diepere betekenis. Ze ontstaan uit een mix van eerdere 
ervaringen en chaos. Je moet er nul waarde aan 
toekennen. Helaas in dit geval, haha!’ 

Ik deel zijn kennis. Losse gedachten zijn net als dromen. 
En als Jehova's getuigen. Ze komen zonder uitnodiging, 
altijd ongelegen en zelden met goed nieuws. Steeds met 
het wijsvingertje vooruit, wappertaal producerend. En toch 
blijf ik m’n denksels maar stompzinnig serieus nemen.

Gister zag ik ‘m opnieuw aan de tap. Ik begon meteen 
ernstig: ‘Zeg Andries, ik had pas toch die droom over jou 
en mijn vrouw? Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik 
denk toch dat je inderdaad aan haar hebt zitten 
boetseren.’ 
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Vulkanisch geweld. ‘Hoe durf je dat te denken! Hoe durf je 
mij zo te wantrouwen!’ Z’n stem sloeg over. ‘Wat ben jij 
voor achterlijke idioot’! Hij klom hoger en hoger op de 
ladder van labiel. ‘Ik denk gewoon dat het waar is’, loog ik 
opnieuw. ‘Maar joh, maak je niet druk, het is maar een 
gedachte. En gedachten… ‘

Ik hoefde m’n zin niet af te maken. Als op ‘ingerukt mars!’ 
draaide hij zich om en marcheerde weg. De kachel kon uit, 
zo heet was het geworden. 

‘Gedachtenminnaar’, lachte ik in m’n glas. 

Even later begon ik toch te twijfelen. ‘Waarom reageerde 
hij zo adderig? Hij zal toch verdomme niet echt …’
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Ik droomde dat je mij bedroog met Joop, m’n beste vriendje
Het ergste vond ik nog dat hij betaalde met een tientje
En ja, je leek het ondertussen ook nog fijn te vinden
Hoe ik moest toezien hoe hij jou hartstochtelijk beminde

Wat leuk zo’n droom, we kunnen er zo lekker hard om lachen
Wat zijn dromen toch kromme kronkels tijdens onze nachten
Ze komen ongevraagd, je kunt er echt niks van verwachten
Ze zijn net zomin waar als al die eindelooz’ gedachten 

We denken steeds maar dat we zelluf zijn wat we maar denken
En dat we heel verstandig zijn er veel tijd aan te schenken
Terwijl ze ongevraagd verschijnen net zoals de Russen
En ook nog meestal lage leugens kletsen ondertussen 

Maar luister partner, toch denk ik dat jij hebt zitten vozen
En zie ik het nu goed dat je subiet begint te blozen? 
Tut tut, wat zit je nu te schelden, schreeuwen zonder gêne 
Het is maar een gedachte dus waarom nu toch zo’n scène 

Dus denk maar als je bang bent dat de Russen komen roven
Het is maar een gedachte, eerst eens zien en dan geloven!
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‘Ik hou van lange wandelingen. Vooral als ze gemaakt 
worden door mensen die te luid praten.’ Fred Allen
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Treinzweters

Het NS-personeel heeft vandaag geen stakingsdag en het 
is nog geen herfst. Dus ik kan weer eens met de trein. Het 
leek een stralende dag te worden.

Zoals gebruikelijk zit er iemand in de coupé te bellen alsof-
ie op een bouwplaats staat. Luidsprekertje en 
beeldschermpje gezellig erbij aan. En zoals gebruikelijk 
drukt dat op mijn irritatietoets. Helemaal nu de brulbeller 
tegenover me zit. Een grote, diepbruine - kan dit 
cancelvrij? - jongen van rond de twintig.

Gelukkig versta ik er niks van, het klinkt als twee dronken 
Drenten. Gelukkig ook word ik afgeleid door twee 
lullebellen aan de andere kant van het gangpad. En 
gelukkig weet ik dat ik irritaties kan gebruiken als 
bewustzijnsoefening. ‘Zijn met wat er is’, mantra't het door 
m'n hoofd. ‘Ze kunnen er niks aan doen. Erger je niet.’ 
Maar vooral zeurt het dat ik te schijterig ben om te zeggen 
dat het wat zachter moet.

Helaas kan ik de beppende buuffen wél verstaan. Het type 
verontwaardigde vijftiger.  Duidelijk opgegroeid in een te 
groot schreeuwgezin. Dan tikt een babbel over een 
schoonzus al gauw de tachtig decibel aan. Dit zijn de 
types die later in verpleeghuizen met hun schelden en 
slaan de soep uit de slabben schudden. 

Er deugt niks aan de schoonzus van de buikrol en de 
kenmerkende ‘Ik zeg’s en ‘Zeg ik’s rijgen zich in ratelend 
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ritme aaneen. De onderkin moedigt aan met de 
gebruikelijke ‘Nou ja!’s en ‘Echt waar??’s. 

Ik mediteer me mateloos. Lukt voor geen meter. Het 
geklep jengelt als een klein kind aan de deur van m’n 
geduld.

Echt bananasplitterig wordt het nu mijn overbuurman een 
beurt van de dames krijgt. ‘Het is toch ook schandaaalig 
dat die vent zo hard zit te bellen. Aaa-so-ciaal. Als-ie niet 
ophoudt ga ik er wat van zeggen hoor. Aanpassen ho 
maar, tsss.’ Onderkin dempt haar toon tot op racistisch 
niveau, waardoor ik mijn oren naar haar toe voel trekken 
als een bejaarde naar gebak.

‘Jongeman! Hallo! HALLO-O! Wilt u die telefoon op stil 
zetten?!’, roept buikrol. Donkermans kijkt niet begrijpend. 
‘Wil joe poet de foon off? Dis is not good.Toe lout!’ ‘TOE 
LOUT!’

Ik kijk niet op of om. Doe of ik niks hoor. Vervloek mezelf 
dat ik weer mijn zichtbare oortjes vergeten heb. Zen-Zijn is 
nu verworden tot Doof-Doen. Was het maar weer gewoon 
een stakingsdag. Of herfst. Eikel die ik ben.
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De trein dat is de plek waar ik mijn medemens kan sarren
Hier kunnen ze mij niet ontlopen, die keurige knarren
Ik weet wel hoe ik al die fatsoensrakkers hier kan kwellen
Ik ga lekker met mijn luidruchtige familie bellen

Of leuker nog, ik neem ze mee, dan gaan we bronstig beppen
En lekker over wie er niet bij zijn gaan roddel-rappen
Ik vind het heerlijk om zo luid te kleppen, ja dat zeg-ik
Omdat ik daarmee mooi mijn eigen thuisfrustraties wegtik

Ik vind het a-so-ciaal hoe sommigen me toch negeren
En heel de reis maar op hun laptop zitten te studeren
Die mensen noemen zich fatsoenlijk omdat ze zo stil doen
beseffen niet dat ze daardoor in feite heel erg kil doen

Als ik hier niet was, was het hier echt heel vet ongezellig
Die sneuë saaie mensen hier, die maken mij echt hellig
Ik zorg hier voor wat leven tussen al die zachte zwijgers
Ik vind dat ik een lintje van NS zou moeten krijgen

Oh trein wat ben je fijn, ik zou het wel uit willen kraaien
Ik ben zo blij met dit theater van de lawaai-baaien
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Meninglijers 

Oké, dus volgens veel mensen is de intensieve 
veehouderij nog steeds belangrijk. Voor onze 
belastinginkomsten, werkgelegenheid, voedselvoorziening 
en landschapsbeheer. Klinkt goed. Elementen om dag na 
dag lekker te leven.

Staan dan weer andere dingetjes tegenover. Deze 
dierfabriekjes zouden medeveroorzaker zijn van een 
geinig rijtje ellende: darmkanker, Q-koorts, Salmonella, 
MRSA, BSE, resistente bacteriën, fijnstof, CO2-uitstoot, 
ammoniak, grondwatervervuiling, ontbossing, 
zoetwatertekorten, verdwijnen weidevogels, terugloop 
bijenstand, stankoverlast, geluidsoverlast, verkeershinder, 
schade aan wegen en bermen, zuivelintoleranties. Oh ja, 
en ietwat dierenleed. En oh ja, het stikstofprobleem. Klinkt 
ook belangrijk. Elementen om dag na dag een beetje aan 
dood te gaan.

Zaak dus om alle feiten en logische voorspellingen goed 
op een rij te krijgen. In begrijpelijke taal, ook voor 
Facebookers en X’ers. Dan kan daarna elk zijn eigen 
kleine meninkje geven. Want ieder heeft nu eenmaal 
andere waarden in z’n hersens. De één vindt het erg dat 
dieren lijden, de ander eet er geen beest minder om. En 
om miljoenen meninkjes een beetje te kanaliseren zonder 
burgeroorlogen hebben we een parlement. Dat moet 
afgewogen meningen degelijk vertolken en omzetten in 
leefregels. Op basis van die onomstreden feiten natuurlijk.
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Was het maar zo’n feest. Sinds YouTube, Twitter en 
Facebook weren we die feiten zoveel mogelijk uit de 
kamers. Huilen, shockeren, ruzie maken, vijanden creëren 
en bestrijden, dát trekt likers, kijkers en kiezers. En alles 
moet kort want er is veel te veel. Mand! Geen tinten grijs. 
Zwart of wit. Columns ook: kort! Daarom móet ik deze 
voor één keer in tweeën knippen. Voor een nipje nuance.

We bereiken samen niet de helft van ons potentieel door 
de gruwelijke meningdiarrhee van Jan met de pet en Mien 
met de muts. Lekker toetsenbordpolariseren. Ik doe er 
verdomme zelf ook al aan mee. Het virus heeft ook mijn 
beperkte brein aangetast. En dus ook dat van onze politici. 
Die loeien, knorren en blèren op precies de toon van de 
kiesgerechtigde roeptoeters op wie ze geilen. Angstig voor 
nieuwe verkiezingen, want die kunnen na elke peiling 
vanachter een boom springen. 

Ongefundeerd oreren is veel erger dan stikstofoxiden. Het 
verstikt de verbindingen die we keihard nodig hebben. 
Ook voor de kindertjes van de schreeuwers. Daar kunnen 
we absoluut geen onderbuiks boerenverstand bij 
gebruiken.
(vervolg in volgende column)
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Ik mag zo graag een mening geven, oh dat vind ik prachtig
Ik leer dat van de trumps en thierry’s, ja het staat heel krachtig
Ik heb ontdekt dat ik gewoon van alles kan beweren
Het hoeft totaal niet waar te zijn, dat schijnt niet meer te deren

M’n moeder en de kerk die zeiden dat ik niet mocht liegen
En niet m’n vader en de juf of meester mocht bedriegen
En dat ik naar de waarheid altijd eerst goed moest gaan zoeken
Op school en in de kranten, in de bieb en in de boeken

Maar ja, die tijd die is niet meer en ‘k laat me niks meer zeggen
Ik hoef aan ouders, schoolmeester en kerk niks uit te leggen
Het zoeken naar de waarheid, nee dan zou ik veel te laat zijn 
Op al m’n socials kan ik dan niet lekker snel en kwaad zijn

Dit is de tijd van social media en online kranten
Van ongehoorde clubjes en die weten wel van wanten
Die praten met emotie en tonen heel graag veel boosheid
Gevoelens ja, daar gaat het om, dat is immers zo troostrijk

‘k Moet zeggen dat ik ‘s nachts wel steeds meer wakker lig te 
woelen
Dan heb ik zorgen dat ik steeds slechter m’n hart kan voelen
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‘Het is een stuk makkelijker 
om mensen te bedriegen 

dan ze ervan te overtuigen 
dat ze bedrogen zijn.’ 

Mark Twain
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Feitenspreiders

Ik begrijp de schreeuwers wel. De mens is een dier met 
een paar extra angsten. Angst om niet belangrijk genoeg 
te zijn, ongelijk te krijgen, verstoten te worden en dood te 
gaan. En dus gaat-ie al vanaf zijn geboorte schreeuwen, 
opvallen en pleasen. 

En dat kan nu eindeloos! Dankzij social media. Onze 
gepubliceerd gepruttel blijft zelfs na onze dood zichtbaar! 
Eindelijk eeuwig leven! Ooit kregen we democratie en 
sociale zorg om oermenselijk dom gedrag in te dammen. 
Zo hebben we nu tegengif nodig tegen het meningitis virus 
en social-media-oorlogen. 

Ik ben zo dom om altijd te dromen over een oplossing. 
Zoals een onafhankelijk en onberispelijk orgaan. 
Gebruikmakend van peerreviewde academici en 
onderzoeken. Het zet de feiten en logica rond grote 
kwesties begrijpelijk en onweerlegbaar op een rij. AI gaat 
ons flink helpen de feiten sneller op een rijtje te krijgen. 
Zodat het geen vijftien kabinetten hoeft te duren. In 1974 
schreef Minister Vorrink al over het stikstofprobleem... 

Rijksoverheid, RIVM, CPB en SCP hebben die 
onberispelijke naam niet meer. We hebben een frisse start 
nodig. Het nieuwe Objectief zal ongehoord snel door 
meningterroristen besmeurd worden, zo werkt hun 
software. Dus daar is een oplossing voor: gekozen 
volksvertegenwoordigers of grote menigten mogen om 
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onderzoeken vragen. Eigen voorbarige meningen zullen 
ze deugdelijk moeten onderbouwen. 

Douwen is onderbouwen, blèren is funderen. Daar zullen 
de thierry’s en johans het niet gemakkelijk mee krijgen, 
maar ook niet voor weg kunnen lopen. Een mening zonder 
objectieve bodem wordt als een veertje zonder vleugel.

Het Objectief gaat aantrekkelijke televisie brengen, waarin 
alle feiten onweerlegbaar worden geduid door erkend 
deskundigen. Zoals Robbert Dijkgraaf dat zo prachtig 
deed over allerlei natuurverschijnselen, bekeken door 
meer dan een miljoen mensen. Ongestoord door een 
protserige presentator of stijverds met een standpunt.

Robbert Dijkgraaf, je bent nu nog Minister van de 
universiteiten en de omroepen! Verplicht hen om grote 
kwesties toegankelijk te maken. We betalen duizenden 
mensen bij de omroep en 33000 wetenschappers. Die 
onderzoeken macro veel, maar er komt micro weinig bij 
Jan en Miep terecht!

Verplicht de academici om net als jij eindelijk eens uit hun 
rijkelijk gesubsidieerde hokjes te komen. Ze móeten het 
volk uitleggen hoe de onderzochte feiten liggen. Niet 
alleen over de veeteelt, maar ook over Schiphol, de zorg, 
het onderwijs, Europa, klimaat, de energievoorziening, 
vluchtelingen, kortom over alle grote onderwerpen. Help 
ons ontsnappen aan de ellende van de intensieve brul-
mee-houderij!

55



De mensensoort die heeft zijn leven sterk doen compliceren
De meeste breinen kunnen ‘t zelfs met Google niet meer leren
Niet lang gelee liet je je door de krant nog overtuigen
Maar nu moet ieder zelf de waarheid uit zijn duimpje zuigen

Zo was er zelfs een kabinet dat viel op slechts een mening
Want ‘eindeloos veel nareizigers’, nou dat bleek slechts framing
Daardoor zitten we nu al achttien maanden zonder daden
Dat brengt ons happy-end-gevoel veel onnodige schade

Minister, kabinet, en Kamer, kap met meningschijten
en geef weer alle waarde aan de waarheid, eerst de feiten
En laten links en rechts ook eind’lijk heel helder bekijken
Dat ieder mens toch in the end hetzelfde wil bereiken

De meesten willen welvaart, welzijn en gelijke kansen
We willen vrijheid, veiligheid en lekker kunnen dansen
Het maakt ons echt niet uit of we, om dat snel te bereiken
Linksaf of rechtsaf roeien, laat dat uit de feiten blijken

Minister, help ons uit de shit, laat waarheid scherp vertolken
Dan gaan we saam één kant op roeien in de vaart der volken
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Eerzoekers

Dus 25 jaar was je stormachtige carrière het wijzen naar 
wolkjes en de goeie landen aanwijzen op de kaart. Dat 
doet iets met je ego. Als je er dan eindelijk mee stopt, 
wens je je eigen storm. Zodat er op Wikipedia een pagina 
komt met jóuw naam erin. Tot zover niks nieuws, dit profiel 
geldt voor de meeste mensen en voor mijzelf. Bang om 
niks voor te stellen, dus zoekend naar pronkerij. 
Vermeldinkjes. Likejes. In de krant komen. In het 
personeelsblad. Op de radio.

Neem Gerrit Hiemstra. Hij wil geen gouden horloge of een 
klimaatfoundation, hij wil een storm. En na jaren lobby’en 
heeft-ie die nu. Storm Gerrit. ‘Nice’, roept-ie op X. 
Ondertussen heeft hij drie doden achter z’n naam staan. 
En een roedel rouwenden. En een massa mensen met 
levensjaren schade. Nice! Mij wordt terecht wel eens 
morbide humor verweten, maar dit is alleen morbide, nul 
humor.

Maar misschien kunnen we met dat vernoemen van 
ellende wel iets goeds doen. Als we daarmee etterende 
ego’s weer in hun ei kunnen krijgen, is dat nog verrekte 
handig ook. Dat die speciale militaire operatie in Oekraïne 
wordt hernoemd tot de ‘Vladimir-oorlog’. Ik wed dat als we 
die gremlin die eer gunnen, die ellende veel eerder 
ophoudt. Missie bereikt.
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De ‘Netanyahu-oorlog’. Waarschijnlijk een probaat middel 
tegen deze corrupte relikwie. Geef ‘m naast de oorkonde 
ook maar immuniteit voor vervolging. Maar geen 
bewaking.

‘Het Henk-Kamp-decennium’, mooie duiding voor de jaren 
‘10, waarin mensen bezweken aan de 
aardbevingsschade. Of aan hun toeslag-aanslag door de 
Uijlenbroekers van de Belastingdienst. Allemaal een 
eervolle vermelding in het op te richten 
herdenkingsmonument. ‘Haben-es-wohl-gewusst-aber-
nicht-gesagt’ staat op de steen.

Het ‘Wilders-interbellum’, gun onze nationale kuif 
alsjeblieft die eer. Hysteriehistorie waarin veel gevoelige 
mensen ineens bang en boos werden. Dan hoeft hij 
eindelijk niet meer zijn eigen bovenlip te likken, maar kan 
hij die gewoon lekker opkrullen. En ermee zoenen met 
Krisztina aan het Balatonmeer. Voor altijd.

Laten we alle vredesvijanden hun ultieme egorgasme 
gunnen. Hun eigen naam op de ramp van hun dromen. 
Niet duur, wel snel. Kunnen de stormen gaan liggen, kan 
de zon eindelijk écht gaan schijnen.
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Elk mens is bang om niet gezien en niet geëerd te worden
Liefst zien we onze naam in kranten, bladen en op borden
In positieve zin dan, dat we goed gevonden worden
En als het even kan een lintje uit d’Oranje orde

‘t Is koddig om te zien wat mensen doen om leuk te lijken
We plakken Instagram vol met hoe leuk we wel niet kijken
Weer anderen die hopen dat een storm naar hun genoemd 
wordt
Waardoor je door ellende van je medemens beroemd wordt

Maar laten we gebruik maken van dit belangrijk streven
En uiterst irritante types hun vermelding geven
Geef Trump de titel Beste President Ooit, hij tevreden
Hang Poetins naam aan d’oorlog, dan krijgt Oekraïne vrede

Doop Gaza om tot Netanjahuland, een heel sterk staaltje
En bouw een Erdoganmuseum, met-een Van Baarle-zaaltje
Geert Wilders bij Madame Tussauds tussen de knapste koppen
Wat zal hij blij zijn met zijn wassen neus en dan gauw stoppen

Zo kunnen we de sneuheid van hun ego mooi gebruiken
Voor elke boef een standbeeld en hup, daarna onderduiken
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Kwelhelden

Terwijl de tranen over m’n wangen waggelen, breekt m’n 
hart. Figuurlijk dan, want ik voel laaghartig leedvermaak. 
Raymond van Barneveld tot Arme-held heeft zojuist zijn 
734e dartpartij verloren, ditmaal van een puber. En voor 
de 734e keer ziet hij het leven niet meer zitten. Hoewel hij 
ogenschijnlijk nog wel een jaar in hongerstaking kan 
voordat het leven hem verlaat, staren the ogen van de 
tijger troebel als het water rond Chemours. 

Ik zat er natuurlijk al op te aasgieren, want na zijn laatste 
partij zei hij dat zijn nieuwe pijlen hem ‘onoverwinnelijk’ 
maakten. En dat hij de 16-jarige Littler absoluut zou gaan 
‘slopen’. Dan weet ik al genoeg. Dan is Barney zo 
voorspelbaar als een baviaan in een bananenbar. 

Vijftien keer eerder was hij zó diep verdrietig de kluts kwijt, 
dat hij zei: ‘Ik kap ermee, ik ben een amateur, ik hoor hier 
niet’. Evenzovele keren begon hij weer. Fans 
organiseerden een peperduur afscheid in de Ziggo Dome. 
Internationale darters en BN’ers werden ingevlogen. Zelfs 
de beste darter ooit, Phil Taylor, die onze stakker maar 
liefst 61 keer liet huilen. Kosten noch moeite werden 
gespaard om hem een goeie ouwe dag te wensen en met 
de pet rond te gaan. 

Amper nuchter zei hij doodleuk dat hij een comeback ging 
maken. Met zulke bouncers maak je geen vrienden. 
Rafaël van der Vaart stuurde hem een declaratie van zijn 
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reiskosten vanuit Denemarken. Bobbi Eden heeft hem 
voorgoed haar blakende billen toegedraaid.

Wel diepsneu. Hij triplede miljoenen bij elkaar, maar is nog 
steeds niet financieel onafhankelijk. Hij moet weer naar de 
post, net als Piet Kleine toen. Kennelijk heeft de 
pijlenmans een paar peperdure partijen van 
treurtherapeuten verloren. 

In Barney’s brein loopt vanaf zijn jeugd een pijnlijk paadje 
tussen verliezen en zijn liezen. Op dat paadje fluisteren 
zenuwtjes na iedere misser dat hij een lompe loser is. 
Terwijl hij de beste darter ter wereld was! ‘Geeft niks 
Barney. Kom maar efkes wisselen! Niet meer huilen. 
Gewoon nú echt helemaal stoppen en lekker jonge 
jongens en meisjes coachen.’
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Al dertig jaar genieten we van Barney, pijlengooier
Hij was de beste van de wereld en het kon niet mooier
Wel minder mooi want in de laatste vijfentwintig jaren
Verloor hij nog meer wedstrijden dan mooie blonde haren

Dan zocht hij steeds een diepe put om daarin af te koelen
En op de bodem daar zichzelluf heel erg kut te voelen
Hij hield een afscheidsfeest, ja met de groten van de aarde
Die gaven hem cadeaus die hij voor zijn comeback bewaarde

Zo kon het zijn dat hij weer op het WK darts presteerde
Hij won er twee partijen en vond dat hij excelleerde
Met nieuwe pijlen durfde hij weer op de titel hopen
Dat jongetje van 16 zou hij morgen even slopen

Helaas sloopte de puber onze haan Van Barneveldje
En kraakte hem in dik een uur tot een armoedig heldje
Maar laten we niet lachen dat hij nu toch weer zo kwaad is
Hij kan d’r ook geen bal aan doen dat hij nu zo bedraad is

Toe kom maar efkes wiss’len Barney, je moet er nu mee 
stoppen
En help toch lekker relaxed jonge dartkindjes ontpoppen!
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‘Het aantal verkondigde meningen 
is doorgaans omgekeerd evenredig 

aan het aantal relevante daden.’
Willem O. Klungelaer
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Walstuurlui

Tante Truus vierde gister haar 92e verjaardag en 
natuurlijk was er weer zo’n gezellig Gaza-gesprek. 
Iedereen was het opnieuw snel eens: beide regimes 
deugen niet. Interessanter werd het toen tante Cor vroeg 
wie er ook iets dóet, bijvoorbeeld geen groente en fruit 
meer uit Israël kopen. ‘Je koopt toch ook geen 
gereedschap meer bij Harry?’ 

Er viel een stilte. Neef Harry was niet meer welkom in de 
familie toen bekend werd dat hij zijn dochters 
mishandelde. Zijn gereedschappenwinkel liep als een 
tierelier, totdat nietbang nichtje Nicole een familie- en 
stadsbrede boycot organiseerde. Harry was rap out of 
business. Niemand wilde meer vuile handen maken met 
een hark van Harry. 

Zus Anja verjoeg de stilte met een hopeloos handgebaar. 
‘Maar kom op, moeten we dan bij de Appie álles gaan 
uitzoeken? Als het in de bak ‘Uit Israël’ zou liggen, zou ik 
er wel omheen lopen, maar om nou aan elke avocado te 
gaan vragen waar die geboren is…’ 

‘Ja sorry hoor, dat wordt mij ook echt te ingewikkeld 
allemaal’, zuchtte zwager Arjen. ‘Dan moeten we ook niks 
meer kopen uit China, daar worden nog talloos veel meer 
mensen vermoord en gesmoord dan in Gaza.’ 
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Anne-Fleur pakte haar podiumpje: ‘En ook niet meer 
vliegen, want dan vermoord je zélf mensen. Die bij 
Schiphol wonen.’

Ieder staarde in zijn glas alsof daar iets verscholen was. Ik 
was net terug uit Thailand en merkte wel dat ik aan de 
beurt was: ‘Jaaaa, zo kunnen we nog wel even doorgaan’. 
Dus dat deden we. Het bleef nog lang ongemakkelijk. 

In haar dankwoord gaf tante Truus nog een lesje. ‘Het is 
net als vroeger in de oorlog. ‘Schelden op de Duitsers was 
makkelijker dan in het verzet gaan. Dat noemden we 
schaamlippendienst’, haalde ze kirrend wat kommer uit de 
kamer. Waarop we haar nog eens flink ‘Lang zal ze leven’ 
toezongen. 
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In Nederland tel je pas mee als je een mening meedeelt
Want dan laat je je groep zien dat je graag hun spel nog 
meespeelt
De mening van je groep delen dat is ons immers heilig
Want anders is je plekje in het netwerk niet meer veilig

Zo zijn er groepen daar hoor je je afval strikt te scheiden
Da’s goed voor het milieu, maar vliegen hoef je niet te mijden
En willen ze toch steeds meer rotzooi uit ver China kopen:
ter compensatie mijden ze de lift, gaan trappen lopen

In and’re groepen vindt men dat er meer gezond geleefd moet
Toch koopt men nog bij Albert Heijn, die bijna alles scheef doet
Gemak dat dient de mens, ja ook de hele principiële
Schijnheilig doen, ‘t valt niet op, want we zijn met zovelen

Weer anderen die willen nu voor Israël een boycot
Dat doodt er immers mensen als een harteloze robot
Maar ja, om zelf nou ook geen spullen meer van daar te kopen
Dat kost toch te veel moeite, ‘t zal vast ook zo’n vaart niet lopen

Hihihi, hahaha, ik doe soms een boos tweetje
Ik stond erbij en keek ernaar, da’s toch dat ouwe liedje?!
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Helse Sneukneuzen

Het enige dat in de Tweede Wereldoorlog niet 
kapotgemaakt is, is vernielzucht. Gaza, Charkiv, Hedel. 
Van deze drie is Hedel het vaakst vernietigd. In 1794 door 
de Fransen. In 1944 door de Duitsers. In 2011 door de 
eigen gemeenteraadsleden. In 2019 door bedreigers van 
fruitbedrijf De Groot en natuurlijk iedere oudjaarsnacht 
door de Helse Sneukneuzen.

Hoe kan één klein dorpje in Gelderland zo lang opvallen 
als het bekende Gallische dorpje, maar dan negatief? Is 
dat dan toch de door Jules Deelder ontdekte Ziekte van 
Hedel? Is het omdat de bewoners zelf altijd Hèl zeggen in 
plaats van Hedel? Is het omdat bijna de helft nog rechtser 
dan de VVD stemt ? Of is hier meer aan de hand?

Er leven in en ook ver rond Hedel breinen op benen voor 
wie het leven inderdaad een hel is. Mishandeld als kind. 
Maatschappelijk mislukt. De enige keer dat ze toegejuicht 
worden is bij hun oudejaarsterreur. Onschuldige auto’s in 
brand steken. En dan de brandweermensen bestoken met 
zwaar vuurwerk. Lekker makkelijk met die opvallende 
jasjes! Huizen beschieten, gettoblasters op standje 
apocalyps. Het soort gedrag waarmee je vroeger vlotjes 
een vierendeling verdiende. 

En nu? Nu blijft het bij een teleurgesteld tweetje van een 
minister of burgemeester. ‘Onacceptabel’, typen ze 
meestal. Het Openbaar Ministerie begint er ook niet meer 
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aan. Te druk met grotere zaken. Zoals bestuursleden van 
Coöperatie Laatste Wil achtervolgen tot de dood erop 
volgt.

Maar wacht! Er is hoop. Voor de sneukneuzen én de 
slachtoffers. Maar dan moet er wel fluks ingegrepen 
worden. Een plantsoenenschoffeltje helpt echt niet. Een 
gevangenisstrafje ook niet. 

Wat echt nieuwe neurale paadjes aanmaakt, zijn 
doorzaaggesprekken. Op televisie. Zodat iedereen kan 
meekijken. Dan smelten de bevroren tranen wel. Wat was 
er met pappie en mammie aan de hand? Waar knapte er 
iets in dat kinderhoofdje? 

En dan de hersenstimulatie van Josanne van Dongen 
eroverheen. Rechttrekken die kronkels. Dan is het voorbij 
met die Ziekte van Schedel. En Hedel weer edel!
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Het is weer oud op nieuw, dus ‘Veel geluk’ klinkt door de straten
Alleen het kwaad der mensheid kruipt weer uit hun hol en gaten
Tezaam in Hedel, ‘t is het putje van onze beschaving
De Sneukneuzen verzamelen zich daar in die afgraving

In plaats van goede wensen, wensen zij ieder de tering
Het is hun antwoord op alweer een jaar vol van ontbering
Frustratie over weer twaalf maanden onderaan de ladders
Vannacht ontsnapt met veel gesis ‘t gif weer aan die adders

De borden van Hou Hel Heel gaan als eerste naar de bliksem
En daar begint, Hoera! de eerste auto al te fikken
De hel die barst weer los en de ME die staat te kijken
Hoe vuurpijlen de ogen van de brandweerman bereiken

De roep om Oog om oog en Tand om tand komt van de 
dommen
Dat werkt al honderd eeuwen niet, we moeten andersommen
‘t Is tijd om dit gedrag als hersenschade te markeren
En die gedwongen te gaan repareren bij die heren

Och Sneukneuzen, er is weer hoop, niet bang zijn, ‘t duurt maar 
even
één kleine operatie, dan begint eind’lijk uw leven
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Opblazers

Dus bijna de helft van de Nederlanders is eenzaam. Jaja, 
u ook waarschijnlijk! Ontken het nou maar niet. Movisie 
zegt het. En Movisie is ‘hét landelijk kennisinstituut voor 
sociale vraagstukken’. Dus dan klopt het.

Vandaag pakken ze flink uit in de media met hun 
conclusie. Zonder verdere nuancering. Wel met een 
massa maatregelen die overheden moeten nemen. En 
waarvoor ze het beste Movisie kunnen inhuren.

Ik had direct okseljeuk, geen best teken. Ging meteen al 
krabbend in het rapport kijken. Wat blijkt?! Het onderzoek 
was tijdens een coronajaar!  En je wordt ook al als 
Eenzaam beschouwd als je invult ‘Ik vind mijn kring van 
kennissen te beperkt’ of ‘Ik heb niet veel mensen op wie ik 
volledig kan vertrouwen’ of ‘Als ik daar behoefte aan heb 
kan ik altijd bij mijn vrienden terecht’. Dus verdomd, ik ben 
ook eenzaam!

Ik voelde me onmiddellijk een stuk slechter. Trok een pot 
bier en een zak vette AH-chips open. Want ja, ik vind mijn 
kring van kennissen zeker te beperkt; ik zou daar graag 
een aantal muzikanten en tennisvrienden bij hebben. 

En dan het aantal mensen op wie ik helemaal volledig kan 
vertrouwen. Dat ze niet doorvertellen wat ik ze in 
vertrouwelijk vertel? Dat zijn er maar een paar. Genoeg 
hoor, maar minimaal. Dus: eenzaam. 
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En ik kan al helemaal niet altijd maar direct bij mijn 
vrienden terecht. Echt niet. Die hebben ook een eigen 
leven! Net als ik. Hou ‘ns even op met het zonder gêne 
enteren van andermans agenda!

Dit soort onderzoeken zijn hyperpersoonlijk, 
momentgebonden en vooral vertekend. Door 
bedrijfsblinden. Ieder normaal mens ziet dat toch van 
kilometers afstand?! Als de helft van Nederland eenzaam 
zou zijn, moet de Dikke Van Dale onmiddellijk worden 
aangepast. ‘een-zaam (bijv. nmw.) gevoel dat je nóg meer 
lol zou kunnen maken als je nóg meer mensen direct tot je 
beschikking had.’

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft de 
Nederlander zijn leven gemiddeld een 7,7. Twee derde is 
ronduit optimistisch over de toekomst. Wat een weelde. 
Maar geluk is niet de business van Movisie. Dus: de helft 
is eenzaam! Vooruit, dat kan er ook nog wel bij.
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De helft van Nederland is eenzaam volgens club Movisie
Ik schrok me rot toen ik dat zag in krant, op televisie
Ik dacht: ‘Ik ben een klootzak die die and’re helft laat stikken
Ik dacht zelfs even om me dan maar voor de trein te mikken’

Maar toen ik dan de cijfers las, bleek dat het nogal meeviel
Je was ook eenzaam toen je smartphone onlangs in de plee 
viel
En vind je dat je netwerk nog een beetje meer mag groeien
Dan ben je eenzaam, en kan ‘t leven verder niks meer boeien

Zo was ik plots’ling eenzaam, mijn geluksgevoel leek onzin
Ik val binnen de definitie, en-nu ik door de grond zink
Meld ik me ziek, pak een zak chips en-terwijl ik flesjes wijn drink
Voel ik me eenzaam want ik heb nu niemand die er meezinkt

Ik weet wel dat ik wat ik lees niet altijd moet geloven
Ik moet me door de u-bent-zielig-clubs niet doen verdoven
Gedachten zijn geen werk’lijkheid, die laat ik rustig heengaan
Als ik niet denk da’k eenzaam ben, dan ben ik ook niet 
eenzaam!

Maar ach, ik ben een piekeraar, ook door die onderzoeken
Ik troost me met een wietje en een doos gevulde koeken
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‘De mensen zijn het zat!’
Agri NV
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Zatzijners

BBQ-leider Van der Plas aan het woord, altijd lachen. Ze 
wil het vertrouwen van de burger in de overheid herstellen! 
Natuurlijk, wie niet? Net als alle dagen vakantie en gratis 
euro’s. Die grote sprookjesfee met haar gouden 
mestvorkje.

In coronatijd was het vertrouwen in de overheid heel hoog. 
Nu de angst verdwenen is, is het volk weer als altijd: 
wantrouwend. Tot de volgende acute ramp en ze blij zijn 
dat de overheid hier beter functioneert dan elders.

Het programma voor verkiezingscampagnes is kinderlijk 
eenvoudig, vooral voor oppositiepartijen. Je toetert de hele 
dag door dat iedereen er door jou financieel geweldig op 
vooruit gaat en dat je het vertrouwen gaat herstellen. 
Kennelijk is dat dus nog nooit gelukt. Kennelijk was het, 
eenmaal in vak K, nog niet zo makkelijk. Maar 
campagnestrategen weten: de meeste kiesbreintjes 
hebben het geheugen van een floppy en zijn dol op angst-
aanpraatjes en blufbeloftes.

En kijk, daar is haar oneliner weer: ‘De mensen zijn het 
zat’. Ik krijg altijd laaiende liesjeuk van dat praten namens 
‘de mensen’ of 'de kiezer'. Die bestaan helemaal niet. 
Daar begint juist het wantrouwen. Nee, mevrouw van de 
Melkplas, heel veel mensen zijn het helemaal niet zat. Die 
denken even rustig na en concluderen dan dat het hier per 
saldo best oké is. 
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Er zijn er ook een hoop die iets zat zijn ja, maar allemaal 
iets anders. Zo zijn veel mensen het zat dat jouw 
achterban alsmaar doorgaat met ons land vermesten. En 
als het aan jou ligt, zullen zij het nog heel lang zat zijn.

Maar eerlijk is eerlijk, ze doet dan wel vervelend, maar 
meestal wel haar best. Beter kán ze ook niet. Ook zij heeft 
zo haar beperkingen. Ook zij is maar een product van 
haar verleden en omgeving. Net als al die onbetrouwbare 
kiezers zoals ik, die elke verkiezing weer op een andere 
partij stemmen. IJdel hopen dat je dan wel het meeste uit 
je land haalt. En dat we wel langdurig op hén kunnen 
vertrouwen. Ik snap wel dat politici ons helemaal zat zijn.
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Als Van der Plas aan ‘t kwekken is, ga ik subiet scheel kijken
Ze heeft een kleine achterban, maar wil die groot doen lijken
‘De mensen zijn het zat!’ is wat ze overal laat horen
Terwijl er maar één doelgroep is voor wie ze echt moet scoren

Ze wordt bestuurd door hersenen gevoerd door boze boeren
En wordt betaald door hen die steeds die boeren blijven voeren
De mest, de CO2, ammoniak, de gifspuit-sporen,
Die schuiven zij het liefst nog lang met mestrobots naar voren

Omdat je dat niet zeggen kunt, moet je iets anders roepen
Om zeteltjes van zittende partijen af te snoepen
Dat is gemakk’lijk want de burgers zijn toch nooit tevreden
Die stemmen graag voor weer iets nieuws, want ach, je kunt 
nooit weten

Maar ja, het maakt niet uit wie het hier ooit krijgt te vertellen
Ze roepen allemaal dat ze ‘t vertrouwen gaan herstellen
Maar één ding dat is zeker, nee, dat gaan we niet beleven
Zolang het hier zó goed gaat dat we kunnen blijven zweven

Dus Caroline, doe je best, ik weet het ook niet beter
De beste stuurlui staan op X  en blijven graag betweter
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Doofscheurders

Daar scheur ik dan, met mijn nieuwe New Holland 
combine! Man man, wat een sterk beest. Mega meters 
breed met vol gas gras maaien. 600 pk’s en 145 decibel, 
meer dan een opstijgend vliegtuig, haha. En dat dan uren 
achter elkaar. Gelukkig is de cabine behoorlijk geïsoleerd. 
Maar het moet beter, want ik meet hier nog steeds 50 
decibel en dat wil ik naar max 40 hebben. Ik moet 
natuurlijk wel aan mijn gezondheid denken. 

Geluidsoverlast is heel ongezond. Het geeft gehoorschade 
natuurlijk, hoge bloeddruk en hartfalen. En ik zit best lang 
in dit kabaal. Ik moet hier bij Gramsbergen vijf keer per 
jaar 150 hectare graaigras maaien, schudden, harken en 
oprapen. Dat is zo’n 450 uur. En dan heb ik nog 50 
hectare maïs, ook 50 uur. Kom ik op 500 uur pEer jaar. 
Dan mag je toch wel een beetje extra geluidsdemping 
verwachten van je combine van vier ton.

Kijk, daar gaat mijn buurman. Die doet zijn 15 hectaretjes 
met een klein Fordje. Super rustig, in alle opzichten. Maar 
ja, die verdient niet meer dan modaal.  Dan kun je nooit 
een grote machine kopen, dus dan kom je niet verder. Hij 
is ook best een luie boer. Ik zie hem vaak leunend op het 
hek niks doen. Of de tijd verkletsen met een buurman of 
buurvrouw. Het lijkt mijn opa wel, haha. De goeie ouwe 
tijd.
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Ik zit me vaak af te vragen waarom zoveel mensen 
tegenwoordig zo klagen over de boeren. En moeilijk doen 
over natuur. Zelfs lui uit mijn eigen buurt! Die lopen ook al 
te zeiken. Ik baal van die burgerburen die ik rond m’n 
bedrijf heb. De sfeer is er hier niet beter op geworden. 

Ik snap die lui niet. Hoe vaak moeten we nog herhalen dat 
we gewoon meer ruimte moeten hebben om te blijven 
groeien. Hetzelfde als met Schiphol. Als we niet groeien, 
kunnen we niet blijven investeren in grote machines. En 
zonder machines kun je niet verder groeien. Dat is toch 
logisch?

Ik snap die mensen echt niet. Ze lijken wel doof.
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Mijn opa kocht vroeger een trekker van vijfduizend gulden
Hij was de grootste boer van ‘t dorp, al had hij niet eens 
schulden
Het was een mooie tijd, de boeren hielpen elkaar oogsten
En dronken heel veel borreltjes, de buur-schap was het hoogste

Maar ja, de grootste blijven is niet makk’lijk om te houwen
En toch is het belangrijk om die naam wel uit te bouwen
Dus heb ik altijd uitgebreid met extra grond en stallen
En heb ik nu machines die veel mensen niet bevallen

De buren klagen over het geluid dat mijn machines maken
Maar ik was hier het eerst dus laat ze ophouden met kwaken
En dat ik ‘s avonds laat en soms ook ‘s nachts op ‘t land moet 
werken
Dat moet met al die bunders wel, dus ja, dat gaan ze merken

Zo ploeg ik voort de hele dag, het is veel uren maken
‘k Heb weinig tijd, dus met mijn vrouw verdeel ik strak de taken
Zij doet de kinderen, ‘k bemoei me alleen met de zaken
en ‘s avonds wil ik geen gezeur, ik moet de tijd bewaken

Ik wil de grootste blijven, ik wil dat de mensen leren:
‘Wat heeft die vent een groot bedrijf, die moeten we vereren!’

84

https://youtu.be/8i1S_zojKmw


‘Slechts twee dingen zijn oneindig: het universum en 
de menselijke domheid. Van het eerste ben ik niet 

helemaal zeker.’ 
Albert Einstein
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Linksdrukkers

Ik heb een lamlendig leven. Saai werk, minder salaris dan 
m’n vrouw en al drie maanden geen seks. Ter 
compensatie ga ik bij elk stoplicht op de linker baan staan. 
Ja, ook nu er al drie voor me zijn. Het kan me allemaal 
niks schelen. Na tweehonderd meter is de inhaalstrook 
voorbij, dus het wordt weer spannend zo meteen.

Als ik links naast de slomen schuif, voel ik me alweer iets 
beter. Ik ben sneller, moediger, agressiever dan roestend 
rechts. ‘t Is dan wel een leasebak, maar iedereen denkt 
toch wel dat-ie van mezelf is. M’n zwagers ook, mooi zo 
laten.

Ik denk ook altijd dat ik via de linker strook sneller op m’n 
werk ben. Maar meestal maakt het geen ruk uit, ik snap er 
niks van. Het móet wel aan die slomo’s liggen. Er zijn er te 
veel die gewoon niet opschieten. Maar ik blijf het domweg 
proberen.

Gelukkig kan het me niks schelen dat anderen last van me 
hebben. Dat vind ik zo’n links geleuter. Ik voor mezelf en 
God voor ons allen. Dat ben ik helemaal met de Urkers 
eens. Als je vooruit wilt in het leven of het verkeer, dan 
moeten anderen opzij. Zo simpel is het. En als die ego’s 
daar last van hebben, jammer dan. 
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Groen! Toe dan, zitzak! Godver, schiet op, Hendrik Groen 
die je bent!!! Jemig, wat een suftuffers. Godver, ik moet 
wel tien keer remmen.

Ja hoor, die vrachtwagen komt al naast me, verdomme! Ik 
kan er niet fatsoenlijk tussen. Zootje sloomslakken 
hiervoor! Jammer dan, ik gooi ‘m ervoor. Jaja, toet toet. 
Toeter maar raak, dikzak. Mij pak je toch niet. En nou ga 
ik die gasten voor me eens even goed laten merken wat 
voor sukkels het zijn. Dicht erachter, paar keer knipperen 
met het licht, hahaaa! Worden ze onzeker van. Wel het 
voetje bij de rem houden, anders zit ik erop.

Bah, de frustratie is weer terug. Ze reageren niet op mijn 
knipperen. En ik kan niet inhalen. De vrachtwagen zit nog 
steeds vlak achter mij. Ik ben een mislukking. Ook in het 
verkeer. Voel me weer helemaal Van Barneveld. Waarom 
elke keer weer dezelfde ellende? Ik snap er niks van. Het 
moet toch een keer ophouden?! Volgende keer sluit ik 
rechts aan. Denk ik.
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Ik ben een middelmatig mannetje, een echte miezer
In de familie ben ik in van alles de verliezer
M’n auto is ook niet van mij, ‘t is gewoon een leaser
M’n seksleven dat ligt al maanden stijf rechts in de vriezer

M’n zelfbeeld krik ik op voor ‘t stoplicht, daar ga ik dan links 
staan
Dat voelt alsof ik beter ben, het voelt een beetje flink aan
Je moet wel durven als er ook al drie daar voor je neus staan
De inhaalstrook die is niet lang, ‘k-moet voor die rechterkneus 
aan!

En groen! Kom op, vooruit vooruit! Ik zit achter een slome
Ik scheld ‘m hard naar voren, maar dat lijkt niet aan te komen
Nog even en die vrachtwagen die gaat me rechts inhalen
Dan gooi ik ‘m d’r maar gauw voor, verdomme dat is balen

Zo schuif ik voort op de tweebaans, ik ben niks opgeschoten
En net als elke keer hiervoor voel ik me weer zo kloten
Waarom ben ik nog dommer dan een ezel op vier poten
Die zou zich immers geen twee keer aan deze steen gaan 
stoten

Ik snap ‘t niet, behap het niet, wie kan mij zacht inwrijven
Da’k veel lekkerder en relaxed rechts in de rij kan blijven
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Deportatietuig

Dju zeg, dit had ik even niet voorzien. Dat ik met mijn 
tweet ‘Het land uit dat tuig en Halsema mag mee’ in mijn 
eigen staart beet. GODSAMMESEGENE!

Ik mikte op een tsunami van getergden, ik geniet daarvan. 
Het is mijn vorm van SM, ik kan dat bij Krisztina niet kwijt. 
Ik móet mijn agressie kwijt als kots. Geërfd van mijn 
failliete opa en oma. Die werden Nederlands-Indië 
uitgezet. Corruptie en enorme schulden werd er gezegd 
door de linkse regering toen. SCHANDE! 

Opa kon zijn krop pas jaren later legen als 
gevangenbewaarder in Den Haag. Tot die tijd moest mijn 
moeder het helaas ontgelden. En die gaf het natuurlijk 
onbedoeld weer door aan mij. Het is toch wel 
tenenkrommend karma dat mijn gezagsfobie in feite 
voortkomt uit deportatie en dat ik daar nu zelf slachtoffer 
van ben. NONDEJUU!

Ik had eerst totaal niet voorzien dat ik bijval over mijn 
tweet kreeg van de hele Tweede Kamer. Links en rechts 
waren het erover eens dat tuig dat we hier niet willen, het 
land uit moet. Ik was ontzettend blij, na twintig jaar 
eindelijk iets bereikt. De zon begon te schijnen en ik 
straalde zelf wel nog het meest!

Maar toen! Toen kwamen die linkse ratten uit hun riool. Ze 
kwamen ineens met een lijst met tweeduizend tergtweets 
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van mij. Tweets waarmee ze het niet eens waren. Die ze 
neerzetten als ‘demonstraties zonder vergunning’. HET 
TUIG!

En dat ik vervolgens door de hele Kamer het land uit werd 
gestemd, is erger dan ik had ooit had kunnen dromen. De 
hele Kamer! Inclusief mijn eigen stemvee, bang dat hen 
hetzelfde zou overkomen. DE SJAELE WIEKSERS!

Ik, die mijn vrijheid heb opgegeven voor het land. Ik, die 
nog geen 200 miljoen euro aan beveiligingskosten uit de 
Rijksruif heb gevreten om een veelvoud aan liefde voor 
het vaderland te twitteren! Ik, voorbeeld van de echte 
Nederlander! GODGEKLAAGD!

Ik ben erin getrapt. Vanmiddag word ik vanuit de Haagse 
gevangenis in het vliegtuig naar Hongarije geduwd. Het 
gerucht gaat dat Halsema met haar neprevolver mee gaat. 
DE TRABBATKLAKKER!

Nu maar hopen dat Orbán m’n asielaanvraag zal 
goedkeuren. Dat ik niet in zijn treurige transitiezone 
zonder eten hoef te blijven. Op zich een prachtig middel 
hoor tegen asielzoekers, maar hij zal zich naar mij toe 
toch niet aan de regels gaan houden? Um gaodswèl!
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Er is hier in dit land veel tuig, dat wil niet conformeren
Aan wat ik vind, ze blijven me daar steeds mee confronteren
En als ze dat dan nog demonstratief gaan staan te blèren
Dan rest er maar één ding en dat is ‘t land uit, deporteren!

Als ik Minister-President was, hadden we een noodwet
Waarmee ik de asielzoekers in één klap overboord zet
Tesamen met die Halsema en dat soort linkse queeren
Die stop ik in een boerka en dan hup, naar d’Arabieren

Maar ach, zoals met alle goeie leiders uit ‘t verleden
Word ik alleen door niet zo slimme mensen nog aanbeden
De lui met hersens zitten hier de leiding op te vrijen
Benoemen mij tot tuig en dumpen me in Hongarije

Nu bid ik God dat Viktor Orbán mij wel op wil vangen
‘k Zal alles doen om niet de sputterlap daar uit te hangen
Ik zal beloven dat ik de EU zal blijven tergen
al zal iemand gehoorzamen het uiterst van me vergen

Als niemand me wil hebben, ja leg ik rap ‘t loodje
dan moet ik net als al die Afrikaners in een bootje
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Dierenliefhebbers

Op de buurtbarbecue was dierenmishandeling het thema. 
Iedereen gruwde ervan hoe de politie in Engeland bewust 
tegen een uitgebroken koe aan was gereden. Twee keer 
zelfs! Het is toch onvoorstelbaar hoe wreed mensen 
kunnen worden zodra ze een uniform om hun huid 
hebben.

Nog verhitter werd het gesprek toen de - niet uitgenodigde 
- buur Henk op de grill kwam te liggen. De smeerlap had 
geschoten op de kat van Marjolein. ‘Die zou zogenaamd 
elke keer zijn moestuin als toilet gebruiken.’ De hele straat 
heeft hem gecanceld. De veertig uur taakstraf vonden we 
bizar laag.

Schande viel ook het mens uit de Frans Halsstraat ten 
deel. Zij sjouwt elke dag drie keer scheldend tegen haar 
hond door de straat. De rillingen lopen iedereen over de 
rug als zij tekeer gaat. ‘Kom hier! Hierrrr rotbeest! Loop 
naast me kreng!’ Harry had laatst zelfs gezien dat ze de 
herder een schop gaf. We spraken af: wie het ziet maakt 
een foto. En dan we met z’n allen aangifte. Een hond 
schoppen is toch wel het laagste van het laagste.

Gelukkig was er ook goed nieuws: een verbod op het 
vangen van kippen aan hun poten. Dat gaat er altijd bruut 
aan toe. De kunst is om ze met vier in één hand van de 
grond te plukken. Daarna prop je ze zo snel en soepel 
mogelijk door een gat in een krat. Vaak brekendaarbij 
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poten en vleugels, maar ach, de stomme beesten gingen 
toch naar de slacht. 

In de slachterij worden ze dan aan die gebroken poot weer 
opgepakt en aan een haak gehangen. Dat doet natuurlijk 
enorm pijn bij zo’n dier. Onvoorstelbaar hoe weinig 
ontwikkeling sommige mensen doormaken, goed dat er 
eindelijk een verbod komt. Nu nog even controleren, maar 
dat is een detail…

Verder was het weer een prima BBQ, lekker zonnetje, 
voldoende bier en wijn, goeie branders en super lekker 
vlees. Heerlijk en gezellig. Compliment aan Henk en Ingrid 
voor de organisatie.
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We zijn hier op de barbecue, de buurt die is aanwezig
En iedereen die is gezellig met kalf braden bezig
Behalve buurman Henk want nee die is buitengesloten
Want hij heeft op de kat van buurvrouw Marjolein geschoten

We zijn een straat vol dierliefhebbers, da’s hier echt ambitie
Dus zijn we allemaal heel kwaad op d’Engelse politie 
Die deze week tot twee keer toe een koe aanreed met d’auto
Oh wacht, even mijn biefje draaien anders gaat ‘t fout zo

We juichen het ook toe dat in Den Haag nu is besloten
Dat kippen niet gevangen mogen worden aan hun poten
Daarvoor had elk lid van de buurt voor ‘t raam zo’n actieposter
En hup, daar ploft alweer een lekker pootje op het rooster

Nu houden we tezamen een vrouw met hond in de gaten
Zij loopt vaak door de straat en lijkt het arme dier te haten
Als ze nog één keer naar doet, krijgt ze last met heel ons 
buurtje
Maar kom, ik leg nog even een stuk varken op ons vuurtje

Een hond of kat, het maakt niet uit, elk dier mag toch 
verwachten
Dat wij er niet mee sollen, tenzij we ze toch gaan slachten
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Tobsporters 

Zit ik toch weer naar nationaal rendier Femke op de 
bollympische Spelen te kijken. Wat is dat toch met mij?! Ik 
vind topsport treurige tobsport. Ernaar kijken maakt het 
nóg triester. Dan ben ik ook nog medeplichtig aan dat 
boze bollenkweken. 

Gerenommerd onderzoek laat het iedere keer weer zien: 
topsport staat bol van de lichamelijke en psychische 
schade. Topsporters leven ongezond. Ze kunnen niet 
anders. Net als snuifslaven. 

En veel kijkers ook. Tobsport is een collectief-criminele 
drug. Van voetbalfans weten we dat allemaal. Maar de 
effecten op alle menselijke breinen zijn veel schadelijker 
dan we kunnen toegeven. Zelfs ík voel nu al irritatie over 
wat ik hier schrijf. Laat staan veel lezers. Want 
sporthelden moet je toejuichen! 

Maar als je even nadenkt, is dat absurd. Topsporters zijn 
types die niet tegen verlies kunnen. Hoe peutersneu is 
dat! Klasgenootjes van vroeger herinneren hen als 
kiespijn. Alles om te winnen. Tot in Qatar en Saoedi-
Arabië toe. Mensenrechten? Huh? 

Meestal winnen ze niet. Dan zijn ze ‘doodziek’. Wat een 
droefgroef. En wij?! Waarom jagen wij kijkers hen verder 
die verslaving in? Dat zou je toch bij drugs- of 
drankverslaafden nooit doen? Omdat we geen idee 
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hebben van alle ellende van tobsporters. Net als 
slikverslaafden doen ze bijna altijd alsof ze happy zijn en 
alles onder controle hebben. Geen wonder. We zien ze 
vooral op hun schaarse gloriemomenten.  Of als ze kwaad 
of weer eens bolbedroefd zijn, want dat vinden we mooi. 
‘Het doet je heel veel, zie ik’, melkt de moreelloze 
maalderink.

‘Als je goed je best doet, kun je heel veel bereiken, neem 
een voorbeeld aan Sifan Hassan’, doceerde Dick Schoof 
de jeugd. Hij kan gerust zijn. Aan het Nederlands van de 
meeste jongeren kun je goed zien dat ze Hassan als 
voorbeeld hebben genomen. 

Sifan Hassan, een asielzoeker die er onder Schoof nooit 
ingekomen was. Die nu in Amerika woont. Ver weg van 
Ter Apel, waar ze zich niet meer mee bemoeit. Juist nu ze 
daar iets positiefs zou kunnen bereiken. Lekker sarcasme, 
Dick! 

Topsporters zijn een een treurig voorbeeld voor kinderen. 
Gelukkig zijn het maar enkelingen met toevallig net de 
goeie genen. En een omgeving die hen over rottige 
horden jaagt. 

Gewoon verantwoord bewegen, dát is gezond. Dát spaart 
ziektekosten. Dát verdient subsidie van ouders en 
overheid. Topsport is ongezond en over-de-balk-smijterij. 
Dat verdient belasting. Bollasting! 
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Het meisje dat kan harder lopen dan de and’re peuters
Dus pushen d’ouders haar daarna te winnen van de kleuters
Dan in de auto naar de renclub ver weg van vriendinnen
Met twaalf jaar denkt het arme kind alleen nog maar aan 
winnen

Als ratten worden ze getraind, de meesten moeten stoppen
Wat goed werkt voor de blijvers, want die denken dat ze 
kloppen
De ratrace stopt nooit, alles voor het pleasen van de ouders
En door het vele trainen past er steeds meer op de schouders

Er komt publiek, dat wil wel geld betalen voor extremen
Ze zijn onwetend dat ze ‘t leven van het meisje nemen
Ze rent en rent en blijft maar rennen en mag niet vergeten
Dat ze geen bier mag drinken en geen frietjes meer mag eten

Zo wordt een topsporter gekweekt door eindelooz’ ambitie
De dwaze wil om toegejuicht te worden is traditie
Om na een eindeloze reeks frustraties te gaan merken
Dat je een groot stuk leven miste en veel moet verwerken

Hoera, we juichen en we schreeuwen Femke over d’horden
En als ze weer verliest, dan moet ze van ons beter worden
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‘even (bijwoord) verstopwoord voor iets dat 10 à 100 keer 
zoveel tijd kost dan gesuggereerd: even geduld aub; wil jij 

even iets voor me doen?; ik ga dat wel even doen. Vgl. 
één moment geduld; ik kom er gauw op terug; in de app 

kunt u eenvoudig al uw zaken regelen. Zie ook: 
~verstopwoord’

van Bale
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Evenlijders

Het leven was goed. Vier uur geleden onderbrak ik m’n 
werk even voor een kopje koffie in de tuin. Lekker 
zonnetje, licht briesje, heerlijk! Tot het meest 
onderkruipselige viruswoord zich weer opdrong.

Ik zie een stapeltje eerder gesnoeide takken. Even naar 
de takkenbult brengen. Daar zie ik dat mijn bruidssluier in 
de heg van de buren is gekropen. Zoals alle bruidskleding 
zit het enorm in de weg. Even eruit trekken, met de hand. 
Lekker zonnetje wordt zweterig zonnetje.

Het slingerkreng blijkt ook mijn hoge beuken in te snoeren. 
Meteen maar even aanpakken dan. Uitschuifbare 
heggenschaar op stroom erbij. Dertig meter snoer uit de 
knoop vloeken en aan de slag. Op grote hoogte slacht ik 
de sluierslangen en dragende beukentwijgen. Zwaar werk. 
Jeukzweet in het haar.

Nu ik toch met het apparaat in de buurt ben, kijk ik ook 
even naar de scheiding met de andere buren. 
Overhangende struiken, overkruipende klimop en weer die 
verdoemde bruidssluier. Twintig meter woekerhel. Dus 
meteen maar even doen. Ik ploeg door het oerwoud. 
Snoer te kort, naar een ander stopcontact slepen, nieuwe 
route aanleggen door de struiken. Zweet op de rug. 
Verrekte zon.
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In de dikste takken van wilg en vlier blijft de heggenschaar 
vastzitten. Dus even de uitschuifbare kettingzaag ophalen. 
Takken vallen op m’n hoofd. Zaagsel schuurt zich onder 
m’n kraag door op weg naar m’n onderbroek. Ik worstel en 
zet door. Lawaai, hitte, deadlinedruk, snoer vast, snoer 
aantrekken, snoer schiet uit stopcontact. Nog even de 
tuinpaadjes vrijsnoeien van overhangende wilde bloemen. 
Kromgerugd. Zwaar. Zweet en irritatie all over.

Ik ruim niks op, dat doe ik later wel even. Ik ben het nu 
even he-le-maal zat. Ik haat alles wat groeit, alle slijmerige 
tuinfanaten, de hele natuur en bovenal mezelf. Even dit, 
even dat, even zus, even zo en dan voor de duizendste 
keer onder deadlinedruk. Weer een to-do-list die de dag 
overleeft. Hoe verknipt was de bedenker van het 
gruwelwoord ‘even’?! 

Ik ben er weer ingetuind. Het leven is kut! In elk geval voor 
even.
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Als ieder mens heb ik de wens relaxed te willen leven
Maar elke dag wordt dat gefrustreerd door dat nepwoord ‘even’
Bij alles wat ik doen wil denk ik, och dat duurt maar even
Maar even dat klopt nooit en het frustreert steeds al mijn 
streven

Ik ga even de super in, ik wil een half volkoren
Ik zie daar tante Coba en weer gaat een uur verloren
De keukenvloer ligt weer bezaaid, dus eventjes stofzuigen
Het kreng dat zit verstopt en zo valt weer een dag in duigen

Collega vraagt: ‘Wil jij mij even helpen iets begroten?’
Ik zeg weer ‘Ja’ en weer gaat mijn agenda naar de kloten
Collega vraagt: ‘Wil jij nog even kijken dit quoteje?’
Ik zeg weer Ja en weer gaat mijn agenda naar z’n grootje

Ik krijg een linkje over tijdbespaarders, hele fijne
Ik open het en hup, m’n planning naar de Filistijnen
Ik krijg een telefoontje van een verre neef uit Heeten
Ik neem ‘m even op en kan m’n actielijst vergeten

‘k Heb nu geleerd hoe niets en niemand mij ooit nog kan storen:
Ik wil dat rotwoord ‘even’ heel m’n leven niet meer horen
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Transsaucijzen

Dus je hebt mensen die het beste willen voor hun kinderen 
en je hebt vliegmaatschappij T. Een bende boeven die 
onze kinderen kerosineert. De clan bestaat uit zo’n 
vierduizend fijnstofstrooiers en omdat we een chronisch 
cellentekort hebben, worden ze gedoogd. Schijnt ook iets 
te maken te hebben met het grote aantal kiesgerechtigden 
dat graag een terrasje Sevilla pikt voor 98 euro. Dat 
scheelt natuurlijk nogal met de 700 euri’s die een truttig 
schone treinreis kost.

Behalve die kerosinedoden stookt T. ook de mondiale 
kachel flink op. Veel plantjes en mensjes kunnen daar niet 
zo goed tegen. Het kost ook een vliegtuigbom duiten om 
die hitte te bestrijden. Daarom doen ze elk jaar één 
greenwashje. Dat is afgesproken met de Gedogers. Om 
belastingvrij te blijven. 

Dit jaar kwamen ze met een werkelijk briljant idee. Het 
populaire saucijzenbroodje zou vervangen worden door 
een plantaardige variant. Verbluffend slim. Heel veel 
media-aandacht, want ja, wie bedenkt zoiets! Natuurlijk 
wist T. van tevoren al dat de klimaatontkennende klandizie 
die worst niet eens wil zíen, laat staan eten. Ook zij 
hebben hun principes. 

Dus na een half jaartje kon T. vandaag met een klein 
schouderophalend berichtje meedelen dat het publiek hun 
groene worstje niet pruimt. ‘En wij stemmen ons aanbod 
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altijd af op de vraag’, klonk het schuldontkennend. ‘Wir 
haben es wohl gewusst aber nicht gewollt’.

Slimme vogels! Ik zie nu al voor me hoe andere gluiperds 
dit gaan kopiëren. De Unie van Uitbeners zal met veel 
tamtam aankondigen dat ze op hun vergaderingen vegan 
bitter- en gehaktballen serveren. Vindicat gaat alcoholvrij 
bier verkopen en lijstjes met sexy watervogels rondsturen. 
Geert zal zijn volgers meedelen dat de partij vredelievend 
wil worden. En de boeren rond Veere zullen aankondigen 
dat ze tijdens het Koninklijk bezoek geen stank zullen 
veroorzaken. Lachen, brullen! Gieren ook.

En daarna toch allemaal weer gecorrigeerd door de 
achterban bakzeil halen. Want immers: principes zijn 
principes. No climatter what.
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Het vliegen is goedkoper dan de trein en ook de auto
En ondanks alle wetenschap die zegt: ‘Dit gaat heel fout zo!’
Willen we met de meerderheid dat voordeel vandaag houden
En dat het mensen ziek en dood maakt, ‘ach, niet dat 
benauwde!’

Transavia dat is onze taxi naar warme plekjes
Daar gaan we all inclusive aan de drank en aan de snackjes
Dat slaapt een stuk goedkoper dan dit Land van Maas en 
Walen
En bovendien is ‘t eten hier ook niet meer te betalen

En wat is er nu fijner op ons lekkere vliegreisje
Dan onze favoriet, het warm en lekkere saucijsje
Maar dat ze nu met een ding zonder vlees aan kwamen dragen
Dat pikken we niet dus we zijn meteen massaal gaan klagen

We moeten zulke gekheid direct in de kiem gaan smoren
Want anders willen ze steeds meer met woke rommel scoren
Als ik vakantie heb, dan zal een ieder m’n reet roesten
Kan me niks schelen wie er dan zo nodig weer moet hoesten

Ik kan toch niet met ieder reek’ning houden in dit leven
Laat mij nu toch m’n kinderen die rekening doorgeven
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Slaaphonden

Dichtbij mijn dorp zit een grote hondenfokkerij. Iedereen 
weet dat de baas zijn veestapel honds behandelt. Het 
gejank is soms mergenbenend. De kadaverdienst rijdt 
wekelijks voor. 

Het dorp vindt het best wel ongemakkelijk hoor. Maar ja, 
de fokker koopt zijn voer bij de Welkoop, zijn eten bij de 
super, zijn vlees bij de slager. En hij sponsort de 
Plaatselijke Voetbal Vereniging royaal. Dus tja…

Zo nu en dan ontsnapt er eentje. Broodmager, gestriemd, 
schichtig. De buurt discussieert dan altijd wat met deze 
scharminkels te doen. Sommigen willen ze opvangen en 
socialiseren. Anderen willen ze laten verdrinken. Weer 
anderen willen ze terugsturen naar de fokker. Maar veruit 
de meesten zeggen niks. Behalve als de gemeente er één 
in hun straat wil onderbrengen, want dat wil niemand.

Elk jaar ontsnappen er weer een paar en begint de 
buurtbakkelei opnieuw. Dan komt er weer een nieuwe 
commissie ‘die er nog eens goed naar gaat kijken’.

Het grote voordeel van de kibbelarij is dat niemand tijd 
overhoudt om aan de achterblijvers te denken. De arme 
drommels die niet konden ontsnappen. De botten van de 
dorpsbarbecue worden wel altijd geschonken. Mooi 
gebaar.
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Iedereen is het er trouwens wel over eens dat we niet alle 
honden kunnen opvangen. We kunnen ze gewoon niet 
albergen. Gelukkig heeft de fokker een nieuwe haag 
geplant zodat we niets meer kunnen zien. ‘Niet in het oog, 
niet in het hart’ hè? Puur menselijk. En we zijn al druk 
genoeg met die ontsnappers. Dus tja…

Vorig jaar kwam er iemand wonen die nogal dom deed. Hij 
schreef in het buurtkrantje: ‘Hoeveel niet-ontsnapte 
honden mogen we laten martelen en doodgaan?’ Ieder 
moest een aantal invullen. Ook moest ieder invullen 
hoeveel honden hij zou willen vrijkopen uit de fokkerij. 

Bizarre vragen. Het duurde niet lang voordat jongens van 
de voetbal hem duidelijk maakten dat hij ongewenst was. 
Dingen in de brievenbus, tegen de ramen, door de ramen. 
De bekende dingen. Snel was ook hij gevlucht. 

Tja… Je moet gewoon niet te veel nadenken. En zeker 
geen gekke vragen stellen.
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Er zijn zo’n 120 miljoen honden die gevlucht zijn
En enkele miljarden die verschrikkelijk beducht zijn
Voor wat ze doen of blaffen anders worden ze gehangen
In ons dorp zijn er ook enkele stakkers opgevangen

Je kunt het toch niet aanzien hoe zo’n diertje wordt mishandeld
Je snapt ook niet dat iemand zo zijn hond of kat behandelt
Die trouwe dieren kijken ons aan met hun droeve ogen
Het leger zou ze van mij allemaal bevrijden mogen

Het is een druppel op de hete plaat wat we opvangen
Toch geeft het ons de kans om elkaar flink daarmee te stangen
We hoeven het dan niet te hebben over al die honden
Die honderden miljoenen die nog niet eens vluchten konden

En ja, we zijn toch als we eerlijk zijn Hollandse types
Verkopen voor een stuiver onze voorraad met principes
Met geld kun je meer kopen en principes zijn voor rijken
Je moet je hondse klanten niet tegen het haar instrijken

Kom laten we er nog een drinken op elk’ arme stakker
En daarna lekker slapen, geen slapende honden wakker

112

https://youtu.be/UrY54MQQEgI


113



Hadjoffers

Ik ben dan toch maar met pa naar de Hadj gegaan. Hij is 
78 en durfde niet alleen. Ik had er totaal geen zin in. Het is 
duur, gevaarlijk, en ik zie de zin er niet van in. Maar ja, 
voor je ouwe heer doe je veel, blijkt maar weer.

Wel had ik als voorwaarde gesteld dat hij zelf alles moest 
betalen. Ook voor mij. 14000 euro voor ons tweeën. Alvast 
een mooie auto geofferd...

Maar ja, zoals ik hem al waarschuwde, de almachtige 
heeft de kachel op aarde flink opgestookt. Het was 50 
graden in Mekka. En laten we eerlijk zijn: de Saoedi’s 
kijken niet op van een paar doden meer of minder. Of het 
nou gaat om voetbal, een Amerikaanse journalist of de 
Hadj. 

En inderdaad, pa bezweek. Een zonnesteek, verzwakt 
door het eindeloze sjouwen en het bizarre gooien met 
stenen naar elkaar. Het broederlijke gedrang rond de 
Kaäba drukte het laatste leven uit z’n lijf. 

Gelukkig mag je de Hadj ook voor een overledene doen, 
dus heb ik het netjes voor hem afgerond. Kostte me bijna 
m’n eigen leven maar ik heb het gered. Met m'n tong op 
m'n verblaarde voeten.

Pa was in goed gezelschap: 1302 andere verse zielen. 
Dat viel nog mee. Eerder gingen er 2500, dus waar 

114



hebben we het over. ‘Het hoort erbij’, zei Ad Melkert al. 
Vooral vrouwen vielen dood, logisch omdat zij in het zwart 
moeten. Het mannelijke wit heeft mij gered.

Ik denk dat pa het beter heeft nu. Geen helse 
geloofskwellingen meer. Eindelijk rust. Dank aan de 
Saoedi’s voor hun perfecte organisatie. Alle lijken keurig in 
koffers. Mooie oefening voor het WK straks.
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De hadj elk jaar in Mekka die is nogal van ‘t massale
Het is verplicht voor elke moslim die het kan betalen
Zo niet zal God je straffen en daarvoor ben je niet dovig
Je moet erin geloven anders ben je ongelovig

Nu doe ik al een tijd niets meer aan praktizerend g’loven
Ik denk niet dat er iemand is die mij dwingt van daarboven
Maar pa die wilde nogmaals heen, onzeker over ‘t Oordeel
Hij heeft niet zoveel jaren meer, dus misschien is ‘t een 
voordeel

Uit vaderliefde ben ik dan maar met hem meegevlogen
Het kost een flinke auto, maar dat moet je maar gedogen
Het was daar 50 graden, het was erger dan een oven
Maar God stelt je hier op de proef, dat moet je maar geloven

We moesten heel veel lopen, heen en weer tussen de heuv’len
En links en rechts vielen er mensen, ja zij moesten sneuv’len
Ook pa bezweek in het gedrang, de druk ging hem te boven
Hij stierf met 1300 and’ren, ‘t is niet te geloven

Hij heeft zijn doel bereikt, hij is nu over Allahs loopbrug
Je moet erin geloven anders ben je ongelovig
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‘Zo rustig het wijntje thuis smaakt, 
smaakt het nergens’

Nieuw Nederlands gezegde
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Terrasterroristen

Terrasweer. Stoephorecanten gebruiken hun allerlaatste 
schaamlapje als tafelkleedje en vragen zonder gêne 7 
euro 50 voor een weë wijn. En als je geen fooi geeft, kun 
je rekenen op een achteloos ‘dnkjwl’. 

Dat geeft allemaal niks, zolang er terrasetiquette heerst. 
Dat het er lekker rustig nippen is. Dat medeterrassers op 
discrete toon praten, hooguit nu en dan onderbroken door 
een aanstekelijke lach. Dat je het zomerse briesje om je 
glas kunt horen dwarrelen.

Maar waar vind ik nog zo'n terras? Ik zie ze niet. Altijd 
weer zit er zo’n club lijzige boomers met gehoorschade. 
En maar decibellen. Van die 'Ik zeg'-'Zeg-ik'-types, u kent 
ze wel. Niksige nieuwtjes luidblaats belangrijk makend. De 
auto. De caravan. De zoveelste vakantie. Tergend.

Aan de andere kant een clubje twittertwintigers, minstens 
zo mis. Ze gillen net als hun asociale media, die continu 
gecheckt en voorgedragen worden. Blèren over elkaar 
heen om het strakgespannen ego nog verder op te blazen. 
Het soort geluid dat zelfs een brandalarm tot kleine jongen 
degradeert.

En dan die irritante yupjes voor me. Het type bij wie je de 
eierstokken hoort rammelen boven haar meerderwaardige 
carrièrekift uit. Burlend over de schandaaalige 
behandeling door haar chef of erger nog, de 
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afschuuuwelijke laksheid van haar teamleden. Waarop 
yup nummer drie zijn hautaine blik vergezelt van gezwets 
over zijn nieuwe Tesla. Leasebak van de zaak. Dubbel 
proletarisch.

Ik wil me best laten bestelen, maar dan wel in stijl. Op een 
A-terras. Te herkennen aan zo’n bord als in de stiltecoupé. 
Waar je weggesist wordt als je twee keer boven de 50 
decibel uitblèèrt. Waar je indiscreet 'Uw bezoek wordt niet 
op prijs gesteld' krijgt toegeschoven als je loopt te 
lawaaien. Waar het verboden is voor hoorbaar gewauwel 
over kleinkinderen, bekkeninstabiliteit en gezeik over 
collega's. Waar überhaupt niet geklaagd mag worden. 

Gadverdamme zeg, een terras is om te genieten, niet om 
me te ergeren! Ja oké, ik zou me ook níet kunnen ergeren, 
maar dan moet ík me weer aanpassen. Doeiii. Ik wil me 
gewoon in alle rust ergeren aan de woekeraars. Dus het 
beste maar de prijzen nog eens verdubbelen, dat zal het 
proletariaat wel weren. 
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Terrasweer is het, zonnetje, wat is het er toch heerlijk
Maar elke keer als ik net zit, vergiste ik me deerlijk
In plaats van lekker nippen aan een lekker glas Bourgogne
Dan erger ik me dood aan het gekwek van ‘t plebs rondom me

Hier links zitten zes babyboomers, ANWB-types
Te lurken van hun erfenis, te klagen over griepjes
De caravan is klaargezet en schoongemaakt, hoe schokkend
En oh wat een ontdekking, groente kun je ook best wokken

En rechts dan een bak twintigers, ‘t hoogste woord is ‘t streven
Wie hardste lacht en giert die heeft het allermooiste leven
De smartphone dubbelt het gezelschap, ieder mag ‘t horen
Net als op ‘t festival verslijten zij ook hier hun oren

Door al dat erg’ren proef ik veel te weinig van m’n wijntje
Ik voel me door m’n eigen ergeren steeds chagrijnig
Misschien moet ik proberen om er niet meer naar te luist’ren
‘k Verwacht niet dat het schorem op mijn oproep zal gaan 
fluist’ren

Nu ga ik in mijn voortuin één gezellig stoeltje zetten
Dan heb ik eindelijk mijn eigen terras-etiquette!
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Lulmeijers

Toch voelt het onrechtvaardig. Zo’n traditionele taakstraf 
gaat Gideon van Meijeren niet helpen. En de maatschappij 
dus ook niet. Deze Tweede Kamerheer zal de fout in 
blijven gaan. Echt, tweehonderd uur schoffelen repareert 
niet de rammels in dit hoofdje. Dat is als je telefoon 
weggooien als de verbinding evenslecht is.

Veel liever had ik gelezen dat hij zijn levende lichaam 
direct ter beschikking van de wetenschap moet stellen. 
Hoofd is genoeg. Dan zou ik hoogleraar neurologie 
Maaike Kempes daarin laten kijken. Zij pleit ervoor dat de 
rechtbanken rekening houden met hersenletsel bij 
gevaarlijk gedrag. Dat is rechtvaardiger, volgens haar. En 
een rechtvaardige wereld is nota bene precies waar 
Gideon en zijn Forum zo hartstochtelijk hun hoofd aan 
verpand hebben.

Kempes heeft volkomen gelijk, geen zinnig mens zou een 
pitbull veroordelen tot een taakstraf als die een 
kinderwagen zou leegeten. Pitbullbreintjes draaien zulke 
software. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Evenmin hun 
bijzondere eigenaren.

Het een klassieke koe die ze - gelukkig - weer eens uit de 
sloot sleurt. Hersenwetenschappers als Dick Swaab en 
Victor Lamme hebben allang aangetoond dat ons gedrag 
volledig bepaald wordt door ons brein. Hoe mijn 
hersentjes zijn gegroeid, zo ga ik. 
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In de Gouden Eeuw zei Spinoza het al en zelfs 
Democritus tweeduizend jaar had het al door: mensen 
hebben geen vrije keuze. Maar anno 2024 kan nog steeds 
bijna niemand dit geloven. Kerken krimpen klein, maar het 
geloof in eigen keuzevrijheid overleeft de bijna godganse 
goegemeenschap.

Laat Kempes bij Gideonneke kijken waar de morrelende 
moeren en kapotte contactjes zitten. Dan kunnen we daar 
gericht repareren. Veel beter dan wekenlang zijn gekraai 
in het Pieter Baancentrum aanhoren. Sneller, effectiever, 
goedkoper. Menselijker ook. Voor de psychiater.
 
De nationale terrorismebestrijder zegt vandaag dat er al 
tienduizenden zelfverklaarde ‘soevereinen’ door het land 
sluipen. Ze nemen schietlessen en weigeren wetten. 
Gideon is bizar besmettelijk en moet, net als in zijn 
geliefde coronaperiode, in quarantaine. En geopereerd. 
Ieder heeft recht op passende zorg. Ook hij, hoe naar u 
hem misschien ook vindt. Rechtvaardigheid voorop!
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Ons Gideon die schreeuwde: ‘Boerenjongens wees geen 
mietje!’
Als ze je willen inperken, dan mag je op ze schieten!
De boeren juichten, wilden graag meteen hun riek gebruiken
En zo die ambtenaren eens een poepie laten ruiken

Maar ja, diezelfde overheid, die greep hem in z’n kraagje
De rechter zei, ‘Niet opruien, zeg jongetje: Gedraag je!
En om je les te leren moet je vijf weken straatvegen
En nooit je hoofd met ruige woorden zomaar weer eens legen’

Maar ach, dat zal niet helpen want daar in zijn bovenkamer
Daar is van alles stuk, daar was een man ooit met een hamer
Dus van dat vegen zal ons Gideonneke niks leren
En daarom moeten we hem echt gedwongen opereren

De steekjes en de schroefjes die daar boven complotteren
Die kan een beetje dokter vrij eenvoudig repareren
Zodat ‘t jong als dan de boel weer dicht en goed gehecht is
Weer goed verschil kan zien tussen wat waanzin en wat echt is

En als dan blijkt dat d’operatie maakte wat kapot is
Dan kunnen we hem ook uitvoeren bij z’n meecomplotters
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‘Maar de bok scheids die door het lot is aangewezen 
als zondebok, moet levend voor de Heer het publiek 

worden gebracht om verzoening te doen door hem als 
zondebok de woestijn het veld in te sturen.’

Bijbel, Leviticus 16:10, nieuwe vertaling
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Zondagzondaars

Vroeger moest ik op zondag naar de kerk. Daar werden 
me zonden vergeven die ik niet eens herkende. Daarom 
ben ik daarmee gestopt. Nu besteed ik die tijd om m’n 
zonden te gaan beleven. Het beste lukt dat langs een 
voetbalveld. Daar komt het slechtste in me naar boven.

Vandaag kies ik Vilsteren 1 tegen Diever-Wapse 1. De 
laagste van de lage afdelingen, hier ben je veilig voor 
degradatie. Vilsteren staat fier onderaan, de Drenten 
staan bovenin, dus Calimerogedrag ligt allicht voor het 
grijpen.

Ik infiltreer in het thuispubliek. ‘We’ komen op 1-0. Bij 
toeval, zoals alle doelpunten in de 5e klasse. En We zijn 
één. Eén tegen de vijand in deze prestatiekelder. Dus We 
juichen alsof We zelf debet waren aan het doelpunt. Maar 
vooral om de gasten ongastvrij te treiteren.

Dan wordt het 1-1. Tijd om een zondebok te vinden. We 
kiezen opnieuw de scheidsrechter. Jan Pit heet hij. Ook 
een naam van niks natuurlijk. ‘Hij kan er he-le-maal niks 
van’, mekkeren We met z’n allen, zodat Jan en de spelers 
het goed kunnen horen.

Gister las ik dat het de Week van de Scheidsrechter is. 
Respect, dacht ik nog. Vrijwilligers die een uur rijden om 
anderhalf uur uitgescholden te worden. Zelf zou ik tien 
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keer liever mezelf laten sarren in een zwoel SM-salonnetje 
om de hoek. 
Maar nu ben ik onderdeel van ‘We’ en kan hij van mij de 
klere krijgen. Even later keurt de zak ook nog de 1-2 goed, 
terwijl onze keeper ‘Au!’ roept en omvalt! Nu zijn we waar 
we wezen willen. ‘Klotescheids!’ ‘Eikel!’ Alles komt eruit. 
De baas was weer een lul, de vrouw wilde weer geen seks 
en de auto lekt olie. Alle ellende smelt dankzij deze 
blazende bliksemafleider.

Na het verlies, schuimbek ik nog. Een puber uit het elftal 
blijft de scheids sarren en krijgt bijna geel. Ik glunder als 
een bestuurslid de flutfluiter bij zijn kleedhokje nog even 
op de vingers tikt. ‘Wegwezen nu, wegwezen!’,  snauwt 
Jan pittig. Die heeft nog een benauwd half uurtje voor de 
boeg.

Schamen? Nee, dat komt morgen pas. Nu even niet. Nu is 
het zonde-dag. Heerlijk.
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Een werkweek kan frustrerend zijn, de baas zit je te drijven
En kom je thuis, de kop verkeerd, dan zit je vrouw te kijven
J’hebt geld tekort, gezeur, je hebt meer slecht’ dan goede tijden
Je leven als gewone man dat is niet te benijden

Gelukkig hoeven we op zondagmorgen niet ter kerke
En kunnen we d’ellende van de week weer gaan verwerken
Door langs het schreeuwend veld met onze club voetballokalen
De som van onze gramschap op de scheids te gaan verhalen

Bij winst dan is het heerlijk om de gasten niet te sparen
We sarren ze en doen alsof wij zelf belangrijk waren
Winnen we niet dan ligt dat aan de scheids, zo is de code 
We schreeuwen dat hij er geen zak van kan, zo is de mode

Op maandag als ik opsta, zit ik me wel wat te schamen
Gelukkig deed ik niks alleen, we deden het toch samen
Allenig zou ik dat nooit doen, de groep geeft mij die pepper 
En hé, ik kan er niks aan doen, ik ben toch niet mijn eigen 
schepper

Een therapeut? Welnee joh, dat is toch echt iets voor mietjes
Laat mij maar lekker schelden op die gele zwarte pietjes
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Angsthamsters

Ik zit diep. Putdiep. Drinkwaterput vol schaamte. Wat is 
dat toch dat ik steeds weer holleederig handel terwijl ik me 
altijd als voorbeeldburger presenteer? 

Het begon met een sms-bom van waterclub Vitens. ‘De 
poepbacterie zit in het water, beter eerst je water koken.’ 
Meteen zag ik een gore proleet die op een waterput had 
zitten kakken. Toen dacht ik, oké, ‘s morgens even de 
waterkoker aan en klaar.

Maar toen zag ik het: mensen renden door de straat. 
Auto’s toeterden, scooters en fatbikes scheurden 
tussendoor. Zelfs een enkele gewone fietser trapte zich 
een hernia. En allemaal hadden ze zo’n grote gele Jumbo-
obesitas bij zich. 

De angst op de gezichten zal ik nooit vergeten. Oorlog, 
orkaan, overstroming, opstand, alle rampzalige O’s 
schoten door m’n hoofd. Dus ja, ook ik werd angstig en 
begon mee te rennen. Waarheen? Geen idee. Maar toen 
zag ik het, natuurlijk! Waterflessen kopen bij de feeders!

Ik veroverde een XL-kar en ramde daarmee driftig 
dreigend andere angsthazen weg en knalde hem tegen de 
waterpallet. Met m’n rechterarm veegde ik de flessen erin 
en erop tot er niet één meer bij kon. Met m’n linkerarm en 
leren broekriem sloeg ik de smeerlappen die een fles van 
me wilden jatten. Ik zou zoiets nooit in vredestijd doen, 
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maar dit is oorlog. Tevreden tikte ik aan de kassa 550 
euro af.

‘s Avonds zag ik op het nieuws beelden van een 
ongelooflijke oetlul die wild om zich heen slaand flessen 
water hamstersloeg. ‘Hé, dat ben jij!’, gilde m’n vrouw en 
sloeg me direct met scheidingspapieren. En nu ben ik al 
drie uur niet in slaap te branden. Wat is er mis met mij? 
Kijk ik te veel Gaza? Moet ik op de wachtlijst van Pieter 
Baan? Is het karma vanwege mijn angstige PVV-stem? Of 
moet ik toch simpelweg niet meer met schijterige 
stumperds mee sneuën? Misschien wel. Eerst maar even 
een slokje water.
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De Vitens zei: ‘We hebben in uw water poepbacterie
U kunt het beter koken dan voorkomt u meer miserie.’
Dan denk ik dus: ‘Er heeft dus iemand op de put gezeten.
Ben bang dat die daar een enorme bult in heeft gescheten.’

Ik kookte toen twee liter water, en nam daarvan een bakkie
maar bij het drinken voelde ik me toch niet op ‘t gemakkie
Dan denk ik dus: ‘Daar zit dus stront in, misschien van de 
buurman.
Ben bang dat hij dat deed en daar word ik dan overstuur van.’

Dus toen ik mensen door de straat zag rennen naar de super
Greep ik heel gauw de auto en ik scheurde als een puber
Dan denk ik dus: ‘Ik moet erbij zijn voordat alles op is.
Ben bang dat er nog binnenkort totale verkoopstop is!’

Dus ging ik daar een grote kar vol waterflessen mikken
‘t Was vechten want er waren schooiers die er wilden pikken
Dan denk ik dus: ‘Ieder voor zich, ik ga hier niks weggeven.
Ben bang dat ik anders misschien niet eens kan overleven!’

Zolang ik bang ben, blijf ik stemmen en hopen op Wilders
Dan schijnt de zon, ben ik nooit bang meer, da’s een groot 
verschil dus!
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Mestklevers

Goh, efkes allinnich op it húske. Wat heb ik een 
zweetoverschot! Gelukkig valt m’n blauwe jurk breed. 
Even een Odorexdouche en rustig zenzitten zonder 
bakken boze blikken om me heen. 

Jee, voor het eerst bonje met de bazin. Boeren die bulken. 
En heel m’n fanclub kijkt me muitend aan door de mazen 
van hun mestvork. Zelfs Gijsbert appt: ‘Lekker bezig 
meis… Weer een beerput open!’

Gelukkig heb ik m’n ambtenaren nog. Zij troosten me. 
Souffleren me de juiste zinnen. Toen ik ynienen Minister 
was, lieten ze me heel geduldig centimeter voor 
centimeter zakken tot de stront ook aan mijn neus stond. 
‘Het kokhalzen is een metafoor’ fluisterden ze 
bemoedigend, ‘voor hoe de natuur zich moet voelen.’

Feitje voor feitje injecteerden ze me met de stinkende 
waarheid. Wist ik veel?! Ik dacht van wel. Maar ik wist 
vooral veel van hoe mijn groepje erover dacht. Bizar toch, 
hoe een blanco brein algoritmisch wordt gewassen en 
geboetseerd. Je ziet alleen wat je eigen veilige bubbel je 
vertelt. De rest? Fout! Linkse kolder! Weg ermee! 

Ha, veilige bubbel. Nu ik iets gezegd heb wat ze niet 
bevalt, bedreigen ze míj. Eerst tussen neus en lippen, 
daarna in je gezicht en nu onder de gordel. Soort 
eerwraak. Uitstoten! 
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Het is angst natuurlijk. Angst om niet genoeg te hebben of 
iets kwijt te raken. Schijterigheid, beter gezegd.

Maar nu ik het giftige water bijna letterlijk geproefd heb, 
kan ik niet langer ontkennen. Of uitstellen. Dat weet ik 
zeker. En weet je wat? Loslaten geeft ruimte. Toen ik 
trouwde riep ik overal dat ik altijd bij Gijsbert wilde blijven. 
Drie jaar later was ik weg. Gelukkiger dan ooit. 

Vroeger vond ik blonde wenkbrauwen ‘heel natuurlijk’. Nu 
verf ik ze en voel ik me stukken sterker. Al kost het me 
elke keer veel zweet, ook deze scheiding van de oude 
fanclub. Maar zweten is weten. Hoop ik.

135



Ik zit hier veilig op toilet, het zweet loopt langs m’n tenen
Daarbuiten zijn de boeren bruut, en Caro gooit galstenen
Men gooit met mest en modder, en er branden al strobalen
En Van den Oever werkt weer verder aan zijn tribunalen

Boerinnetje, dat leek zo mooi, met theetuin en vier kind’ren
Bekend van de TV en blaadjes, milieu kon mij niet hind’ren
Maar plotseling die zetelwinst, wie had daarop gerekend
Nu moest ik in de politiek, ‘k wist niet wat dat betekent

Eerst kon ik altijd eerlijk zijn en ook van mening draaien
Nu mag dat van mijn kiezers niet, die voelen zich verraaien
Maar wat hebben we nu aan dat likken, uitstellen en kruipen
Als-we straks met z’n allen in de beerput gaan verzuipen

Ik moet nu kiezen voor m’n vriendjes of voor alle mensen
die drinkwater en schone lucht voor zich en kinders wensen
Die vier van mij die kijken mij aan met een groot vertrouwen
Dat zij ook nog hun voetjes droog en heel gezond gaan houwen

God zegene de mestgreep, ja de stront komt uit m’n oren
Ik wil ‘t gezeik van al die domme koeien niet meer horen!
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Zelfverziekers

Ken je die types die de lege doppen teruggooien in een 
schaaltje doppinda’s? Of pistachenoten? Waardoor je 
steeds langer moet zoeken? Vreselijk. Het is dom, vies en 
irritant. 

Nou, ik ben zo’n typ. Bah. Kejjedat? Dat je steeds weer 
dezelfde domme dingen doet? En dan toch steeds weer 
doet? Zoals Engelse woorden gebruiken tussen het 
Nederlands? Awkward gewoon.

Zie ik onderweg zo’n McDonalds-M, dan scheld ik altijd op 
ze. Erger dan Covid19 zaaien ze elk jaar ziljarden 
ziektekiemen. Even later scheld ik op mezelf omdat ik in 
de Drive weer zo’n puut plakpatat heb gekocht, gad-ver-
damme! Met zo’n godvergeten onhandig jaren ‘60 plastic 
zakje met goor griebus dat ze fritessaus noemen. 
Waarom?!

Of ik zie mezelf tóch weer naar binnenlopen bij de Albert 
Heijn of Jumbo, de nummers 2 en 3 in de competitie van 
ziektezaaiers. Om daar verplicht te moeten luisteren naar 
zo’n  singerslijmwriter. Die al-tijd jankt dat z’n geluk 
afhangt van z’n liefje! My God! Wat een jankebroers zijn 
dat. Ik ga er zelf ook tot in m’n tenen krom van lopen. 
Moet dan altijd aan Hans Teeuwen denken. Die weet wel 
raad met singersongwriters.
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En vandaag? Vandaag sta ik weer met 35 graden Celsius 
in de file naar het strand. Voor de zoveelste keer. Vrouw 
en kids hebben een bijna-dood-ervaring. Al zeuren ze nog 
wel. Koelbox en koeltank bijna leeg. Opgelijnd in een 
meute mislukten. Nog 30 kilometer. Waarom doe ik dat in 
godsnaam ieder jaar weer bij dit soort temperaturen? 

Bah. Vanmiddag nog een plekje zoeken op dat stikvolle 
hete strand. Eerst lijven en daarmee alle spullen 
insmeren. Om overal het zand aan te laten plakken. En 
dan alweer snel terug naar die snikhete auto. Terug in de 
file. Wat baal ik van mijn eigen hersens.

Ik grabbel minuten naar de laatste paar pistachenoten 
onder in het bakje. De doppen gooi ik uit het raam. Hé…
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Ik sta te smelten in de file naar het strand van Zandvoort
‘t Is 35 graden, het is ronduit onverantwoord
M’n vrouw die puft en kreunt alsof ze da’lijk moet bevallen
De kinderen is het gelukt m’n dag zwaar te vergallen

Helaas zijn er nog veel meer soortgelijke laagbegaafden
Dus sta ik een file van zesduizend strandverslaafden
Nog 30 kilometer en dan zijn we Zandvoort binnen
En kunnen we weer snel aan de terugreis gaan beginnen

M’n hersens zijn misvormd en sturen mij steeds weer de goot in
En via de McDrive in supersize tempo de dood in
Ben ik nou zo geboren of komt het door hun reclame
Toen we daar vroeger te vaak voor een Happy Mealtje 
kwamen?

De oudste wil naar huis en huilt verdovend en langdurig
De kleine die geeft over en nu ruikt het hier fijn zurig
Ik kan geen kant op, zie hoe ik m’n leven hier vernachel
Nog achtentwintig kilometer op de asfaltkachel

Oh laat mij nou dit zelfverzieken eindelijk afleren
Nog vijftien kilometer en daar kunnen we dan keren
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Schijnheiligen

Het is november, dus Sinterklaas is er weer. Dat leuke 
kinderfeest, lekker tussen Black Friday en Kerst. De 
leukste tijd, voor reclamerovers.

Alle zuivere zieltjes onder de zes worden voorbereid op 
hoe er in hun leven schaamteloos en goedgekeurd 
gelogen wordt. En op een leven waarin zoveel mogelijk 
hebben en kopen het heilige doel is. Zie daar de bron van 
alle ellende die Nederland jaarrond teistert. Te veel 
goedgekeurde leugens, te veel jacht naar nog meer 
goedkope spullen.

Onder die vriendelijke tabbert en mijter zitten de duivels 
van Bol, Albert Heijn, Coolblue en al die andere hoe-meer-
troep-we-verkopen-hoe-beterclubs. Miljoenen kliko’s vol, 
verpakt in feestelijke folklore met de fanfare voorop. 

En logisch, want het werkt. Ik zie mezelf ook verslaafd 
meedoen met de kleinkinderen! Terwijl ingehuurde 
KOZP’ers de media afleiden, proppen de duivels via Loeki 
de Vos en alle andere reclamecriminelen de 
kleuterbreintjes vol met hebverslaving. De argeloze 
kinderkopjes worden grimlachend getraind om te jengelen 
om meer. ‘Pieiet!! Pieieiet!!!’

En nee Staphorster hulpduivels, Zwarte Piet is helemaal 
niet weg. Hij brengt nu voor een slavengage zijn pakketjes 
aan de deur in plaats van door de schoorsteen. Dat was 
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zó inefficiënt. Het moest sneller en vooral ook: meer! Dus 
is het elke dag Sinterklaas en koopt blind Nederland zich 
een milieudelier. Kleine Toon Hermans zou in deze tijd 
niks te mekkeren hebben over Sniklaas. 

Ik heb m’n verlanglijstje allang klaar. ‘Blijf weg!’ is het 
enige dat erop staat. Blijf weg met je plastic rommel, 
Chinees CO2 en al die andere troep richting afvalberg. 
Blijf weg met je suikergoed waardoor half Nederland nu 
maat XL draagt. Blijf weg met je kinderleugens, 
paardenmisbruik en armoeiïge rijmsels. Vete a la mierda! 

Het is weer Sinterklaas. Tijd om hem z'n katholieke jurk 
over de kop te trekken en met een roe van rozentakken 
ongenadig z'n reet te geselen. Jawel, meneer is stout 
geweest. Wat zeg ik, meneer is kindercrimineel! Het land 
uit dat tuig!
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De Sint die is weer in het land en ik zat eens te denken
Wat ik die boef en zijn handlangers dit jaar eens zal schenken
Het was heel moeilijk want de Sint die is al rijk gezegend
Heel Nederland heeft hij al kopend op de knie gekregen

Ik weet pas kort dat Sinterklaas niet echt is, ‘t is een leugen
Hij wordt bespeeld door heel veel enge types die niet deugen
Ze werken in een winkel en ze stoppen stiekem fijntjes
Neurologisch hebzucht in de kleine kinderbreintjes

Ze zijn zelf ook als kind geïnfecteerd met meer is beter
En liegen vinden ze normaal, tot op de millimeter
Het maakt ze niks uit ook al wordt de wereld alsmaar heter
en dat we ziek worden van al dat suikerbuiken vreten

‘t Zijn de ziektekiemen in de marketing, reclame
Die zich de ogen uit hun broekzak zullen moeten schamen
Ook zij zijn ooit verminkt door deze katholieke klootzak
De bron van al’ ellende, ‘t is nu echt tijd voor een doodsmak

Dus Geert, doe ons een lol en stuur aan Vladimir een chatje
Dan sturen we ‘m naar Rusland, ergens boven in een flatje
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‘Kerstmis is als opname in het ziekenhuis: niemand 
heeft er zin in, maar iedereen gaat.’

Willem O. Klungelaer
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Kerstklungels

Kerst… De letters alleen al. Krssst! Dat sis je naar een kat 
of hond of partner die weg moet. Krast, krijst, korst, crasht, 
cursed, ekster, met de letters k, r, s, t kunnen alleen enge 
woorden gemaakt worden. Ik had ook een collega, die 
heette Karst.

Kerststol is een perfect pleonasme. Bij kerst is alles 
gestold. Vastgeklonterd. Kaarsvet. Boetedoening voor een 
jaar vol lollige zonden. Naar je familie of erger, je familie 
naar jou. Nepkerstliedjes in overbevolkte supermarkten, 
containerschepen vol eenmalige kerstbomen en kilo’s 
kadaver. De gruwelen van commerciële groepsdwang.

Ik doe zo beperkt mogelijk mee, ga alleen iets voor mijn 
oude moeder koken en dat vanmiddag met haar opeten. 
Dus op internet zoeken naar recepten, want om haar kant-
en-klare zoutbakken voor te schotelen, vind ik nóg erger 
dan de kerstcommercie. Vond ik dat maar niet… Dus zelf 
te maken prei-mosterdsoep, Italiaanse stamppot witte 
bonen en chocolademousse. Drie simpele gerechtjes, 
volgens de receptengriezel. Wat háát ik díe types!! ‘Heel 
eenvoudig’, ‘snel op tafel’ en ‘overheerlijk’. Leugens waar 
ik altijd weer intrap. 

‘Snij de twee preien.’ Ja, hoe?! Helemaal?? Met of zonder 
het blad? Die twee joekels passen niet eens in de ‘ruime 
pan gevuld met één liter water’. Drie eetlepels mosterd. 
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Afgestreken? Kopje d’r op? Ze weten het niet te schrijven, 
de spinazie-academici. 
‘Kook de witte bonen.’ Hoe lang?! Op ChatGPT lees ik ‘15 
tot 20 minuten’. Ik stamp zo hard ik kan. Gauw nog de 
chocolademousse. ‘Breek de pure chocola in kleine 
stukjes’. De hele keukenvloer ligt vol, lekker! Hóe breek je 
dan kneiterharde chocola?! Zeg dat dan erbij troela! Ik 
moker mijn pan tot moes, verwarm de hele zooi en scroll 
het recept door… ‘Zet het nu minstens 24 uur in de 
koelkast…’ Ik breek.

‘Lekker hoor!’, liegt het oude mensje terwijl ze haar 
kunstgebit kapot knarst op de witte bonen die - bleek later 
- eerst 16 uur hadden moeten weken… Ik visualiseer hoe 
duivelse darmkrampen haar vannacht doen kermen en zie 
mezelf met de zeis de receptentrut schillen, in kleine 
stukjes snijden, 16 uur weken, stalinistisch stampen en 
dan 24 uur in de koelkast pijnlijk laten stollen.
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Het is weer kerstfeest, hallelujah, wat heb ik de balen
van dat neppig gedoe, verplicht opzitten, lulverhalen
Er is niks feest’lijks aan want de muziek die is zwaar kloten
En dansen doen we ook niet want de pens is volgevroten

Oh ja, ik zie de lichtjes die zo vrolijk oov’ral schijnen
Zodat er weer meer CO2 de lucht in kan verdwijnen
De enigen die feest hebben dat zijn de lui met winkels
Die praten ons een feest aan, écht ik haat die klerekinkels

We moeten allemaal veel geld uitgeven en dat tonen
En pesten zo de arme kind’ren met hun bruine bonen
We moeten naar de schoonouders, daarvan krijg je artrose
En ook je eigen familie, die had je nooit gekozen

De media doen heel gezellig, of we al’maal één zijn
En pesten zo de miljoen mensen die maar heel alleen zijn
Als iedereen nu eens een eenzame haalt in zijn bijzijn
Dan zou het kindje Jezus eind’lijk één keer met ons blij zijn 

We komen nooit meer af van deze commercie-folklore
Oh Jezus, was jij snotaap toen maar never nooit geboren
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Vuurwerkers

Er was eens een leger van tienduizend tijdelijk onwijzen 
uit het oosten. Aan het eind van ieder jaar trokken zij des 
nachts over de grens en omsingelden daar overal de 
Feuerwerkladen. ‘Goedkoop vuu’werk koop’n!’ was hun 
strijdkreet.

Dit jaar huurde ik een houthakkersjasje en begaf me onder 
hen. Met ‘Wat raden jullie me aan?’ hing ik moeiteloos de 
onwetende uit. Ik wist dat de grootste ego’s meteen leeg 
zouden lopen. Nog een simpel snoepje als ‘Voor hoeveel 
ga je kopen dan?’ en ze waren op hun gemak. Klaar voor 
domme vragen. 

Zoals ‘Heb je geen last van klagende buren?’ Het 
vuurwerk knalde meteen uit zijn achterindedertige ogen. 
‘Tuu’lijk he’j d’r altied zeikers bie, ma’ die mut gewoon 
heur bek hol’n. Ik knalle wat ik wulle.’ 

Of ‘Zou ‘t nou echt zo slecht zijn voor de luchtkwaliteit?’ 
Een neerbuigend vette lach. ‘Det is toch links gelul man! 
Die lui mut altied wat ni’js bedeenk’n wat niet goed veur ‘t 
milieu is. ‘t We’it hard monn’oamd, dus ‘t is zo weer vut.’

Met dezelfde directe rede werd ik door verschillende 
wachters weggehoond toen ik dommig vroeg of hun 
vuurwerk rekening hield met honden, katten, vogels. En of 
zij ook het risico op opengeknalde ogen en ver te zoeken 
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vingers liepen. Het minachtend groepsgelach is niet van 
de lucht.
Ik begreep toen dat het deze drommels helemaal niet om 
het vuurwerk zelf ging. Hier was inderdaad een veldtocht 
gaande. Tegen de vrouw, tegen de baas, want dit is hún 
dag. ‘Vandaag doe ik eindelijk wat ík helemaal zelf wil. En 
het kan me geen donder schelen dat het weggesmeten 
geld is’. 

En tegen de onderdrukking door de hoger opgeleiden die 
hen ‘praktisch opgeleiden’ zijn gaan noemen. Tegen álles 
wat hen sinds hun twaalfde heeft dwarsgezeten. Een 
draconisch dure druppel van vrijheid op de gloeiende plaat 
die de aarde voor hen aan het worden is.

Daarom mag het onvermijdelijke vuurwerkverbod pas 
ingaan als er een goed alternatief voor deze jongens is. 
Zoals een gratis eroticabeurs alleen voor mannen. Met 
gratis bier. Met optredens van Mooi Wark en Jannes. En 
gratis overnachting in een bed naar keuze, voor het betere 
vuurwerk. 
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Er was er eens een leger matig wijzen uit het oosten
Die zochten naar een sterrenregen om zich mee te troosten
Aan ‘t eind van ieder jaar mogen die mannen ééns uitrazen
Die ‘t hele jaar vastzaten bij hun vrouw en bij hun bazen

Vandaag mogen ze helemaal zelf doen wat ze graag willen
Dus gaan ze massaal vuurwerk kopen, de meiden laten gillen
Het hele jaar hebben ze geld gespaard voor dit mooi uitje
En hup naar Duitsland want daar krijg je veel meer voor je duitje

Het lijkt een nadeel dat je vier uur in een rij moet wachten
Maar dat is onderdeel van ‘t feest, ‘t vergroot zo fijn het 
smachten
O wee als al die linksen ooit het vuurwerk gaan verbieden 
Dan gaan we ze opzoeken, ja dan gaan we Zwarte Pieten 

En straks op Oudjaarsavond ben ik in de straat de grootste
‘t Is jammer dat mijn vrouw steeds roept ‘Je bent de idiootste!
‘t Is knetterduur, het is gevaarlijk en de hond gaat janken
Je mag het arme dier het hele jaar daarvoor bedanken!’

Oh astronaut, oh donderslag, gij goden geeft mij ‘t vuurtje
Door jullie ben ik morgen god bij mij in ‘t hele buurtje
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‘Het achtuurjournaal is een warm moment 
van verbondenheid voor tachtigplussers, 
babyboomers, digibeten en alle anderen 

die het allemaal niet meer bij kunnen benen.’
Anonieme redacteur
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Journaalbochels

Het is bijna acht uur, dus ga ik het journaal kijken. Dat is ‘t 
Nieuws en ik kijk het al mijn hele leven. Net als mijn 
ouders. En opa en oma. 

We zijn nog met 1,7 miljoen. Traditie hè. Kopje koffie en 
even gezellig andermans ellende bekijken. Momentje 
samen voor mijn vrouw en mij. Verder hebben we ook al 
niet zoveel meer. Ja, dezelfde fiets.

Ik denk bij dat Journaal wel eens dat we het diep van 
binnen zo fijn vinden om voorgelezen te worden. Mama 
deed dat veel te weinig. Maar nu is er elke avond Saïda 
die ons een verhaaltje vertelt. 

En ik weet best hoor dat nieuws al twintig jaar direct op 
het internet verschijnt en dat ik dat kan lezen wanneer ik 
wil. Maar dat vind ik niks. Dan is me te onmenselijk. Het 
Journaal is meer theater. Die diepdroeve blik van 
Annechien die doordringt tot in m’n darmen. Alsof haar 
eigen huis nét precies ook is platgebombardeerd. In naam 
van God. Dat doet toch wat met je als kijker.

Wat in het Achtuurjournaal komt, is voor mij Het Nieuws. 
Daar hebben we het over morgen op het werk. Ik weet 
echt wel dat er veel meer gebeurt dan in twintig minuten 
past hoor. En ik weet ook best dat het nieuws toevallig ook 
altijd daar is waar de correspondent aan de beurt is. En 
zeker als die dagen op straat interviews heeft gehouden 
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over de brand in die Oezbeekse olifantenkwekerij. Dus ik 
snap heus wel dat er kritiek is op de smalle selectie, maar 
het is wél het Achtuurjournaal en daar kijken toch nog 1,7 
miljoen mensen naar. Dus.

Na zo’n uitzending voel ik me wel altijd wat depri. Heb dan 
wat vrolijke reclames en het tweede kopje koffie nodig om 
weer wat bij te trekken. ‘t Schijnt ook dat journaalkijkers op 
straat opvallen door hun bocheltje. En aan hun beperkte 
blik. Tja, het is niet anders. Het is toch ‘t Nieuws en het zit 
in m’n systeem. Ik snap het soms zelf ook niet.
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Ik kijk m’n hele leven al naar het Journaal van achten
Minuut of twintig beelden over allerhande klachten
Gezellig samen over oorlog, dreiging, treurnis zuchten
En aan het eind een kunstenaar om ietwat op te luchten

‘t Is altijd wel oud nieuws, het was op internet al tophit
Toch wordt het nu mooi voorgelezen, of ik er bovenop zit
De voorlezers vertellen het alsof het net gebeurd is
‘Dit was het nieuws’, zo sluiten ze, dus dat het niet gekleurd is

‘t-Is wel zo dat we elk jaar weer met minder mensen kijken
Wel logisch ook want elk jaar weer worden veel kijkers lijken
Toch blijft men voorlezen voor hen die dat ooit tekortkwamen
En voor de kosten vergroot men de voor- en na- reclame

Ik snap soms niet hoe steeds meer mensen niet naar TV kijken
Hoe moet je dan de avond door, hoe moet je op de hoogte 
lijken
Zonder Journaal en weerbericht dan zou ik dolend leven
En de reclames helpen me m’n geld goed uit te geven

Zo blijf ik veilig tot mijn dood doen dat wat ik al kende
Ik hoop dat dan ‘t Journaal m’n uitvaart ‘s avonds uit zal zenden
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Blitzhitsers

Vriend Theo, die scenarioschrijver is, hijgt mijn deur 
binnen met z’n nieuwste idee. ‘Stel stel stel! Je hebt een 
verkrachter en oproerkraaier die voor jaren de bak in 
moet. Maar hij heeft iets geniaals bedacht: hij wil z’n straf 
ontlopen door president van Amerika te worden.’

Ik schenk hem een koffie in en hij ratelt verder. ‘Hij trekt de 
aandacht van de media met de meest bizarre uitspraken. 
En belooft dat wie op hem stemt, eeuwig leven en geld 
krijgt. Geld dat betaald moet worden door wie tégen hem 
is. En wie niet betaalt, wordt opgegeten door de honden 
van zijn kiezers.’ 

Ik schuddebuik om zoveel fantasie, maar omdat Amerika 
ook synoniem is aan waanzin, wapper ik dat hij door mag 
gaan.

‘Oké, oké, en stel nou dit: hij wordt publiekelijk aanbeden 
door de leider van de grootste regeringspartij van 
Nederland!’ Theo buldert om zijn eigen idee, maar zet 
door. ‘En stel dat die leider precies hetzelfde gaat doen. 
Hij veroorzaakt eerst versnelde verkiezingen. Dan  belooft 
hij eeuwig zonneschijn aan zijn kiezers. En voor de rest 
dwangarbeid of deportatie.’

Ik lig dubbel. Theo wrijft in z’n handen. ‘Maar! Hij haalt 
toch nét niet de meerderheid. En dan stuurt hij zijn kiezers 
in een mars naar het Binnenhof om daar alles en iedereen 
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kort en klein te slaan. Russische trollen en ander tuig 
helpen mee. En hij sluit een pact met een partijtje dat niet 
zoveel aanhangers heeft, maar wel een sterk leger van 
shovels en trekkers. Als enige tegenprestatie eisen ze nóg 
veel meer overheidssubsidie. De Nederlandse Elon 
Musketiers!’ 

Ik kan niet meer van de buikpijn en ren naar toilet. Als ik 
terugkom, complimenteer ik hem oprecht met zijn 
grenzeloze fantasie. ‘Maar ik weet het niet Theo, ik weet 
niet of Nederland al klaar is voor zoveel Home Alone-
humor. Is Nederland wel klaar voor zo’n script? Leg het 
eens voor aan Arnold Karskens, die heeft tijd. En een 
neus voor dit soort dingen.’

159



‘t Staat-in de bijbel dat het volk partij koos voor Barabbas
die moordde bij een oproer en die daardoor heel bar af was
Hij loog en dreigde en hij riep de gekste hypotheses
Dus kozen ze die sterke man en niet die woke Jezus

Bijzonder om te zien hoe je die story gister t’rug zag
Dat van ‘t volk van de VS een boef z’n vrijheid t’rug mag
Dat niet alleen, ze zien in hem komt de messias weder
Ze maken hem dictator en ze knielen voor hem neder

Dus ook zijn zendelingen in Europa op de knieën
Ook Nederland moet need’rig zijn, ook Geert en zijn kopieën
Hij prijst de heer van de VS en kust zijn bips en voeten
en zegt dat alle Nederlanders dat ook zullen moeten

Dus net als fastfood, claimcultuur en ongebreideld kopen
Krijgen we uit Amerika ook blind de baas nalopen
Het maakt niet uit wat of die doet, of klopt wat uit zijn mond 
komt
Omdat in lijn met Koot en Bie er toch altijd wel stront komt

Het wordt de tweede Gouden Eeuw voor Geert en al de zijnen
Geholpen door ‘t Trumpklimaat zal ‘t hier zonnig schijnen!
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Temutsen

Feestje bij Carlo. Hij is met pensioen. Carlo is 55 en heeft 
als reclameman genoeg centjes verzameld om elke dag 
uit te gapen en te golfen. En om dit vanavond met 
vrienden en veel drank toe te juichen.

Tegen middernacht hangen we samen op het tuinhek. 
Goeie Havana links, gave Highland Park rechts. Het park 
van Carlo is een natuurgebied dat grenst aan z’n sjieke 
stulp. ‘Kijk Willem’, raadt hij mijn gedachten. ‘Het is heerlijk 
helder. Wil je geld, ga in de reclame. Wil je geluk, blijf er 
zo ver mogelijk van weg.’ Z’n stem trilde ineens. Het glas 
ging in één teug gust.

Toen hij uitgesnikt was, liep hij leeg. ‘Mijn geweten is 
verwoest, Willem. 35 jaar heb ik alleen maar geld uit 
mensen geroofd en ellende gezaaid. Alles moest wijken. 
En nu is nichtje Kimberley al op haar achtste verslaafd 
aan het geinige smartphonetje dat ik haar gaf. En neefje 
Richedly is op z’n tiende al te dik om te voetballen. Ik had 
hem honderd kortingsbonnen voor Happy Meals gegeven. 
En nog zó gezegd: geen komkommertje!’

‘Voor ons zijn mensen euro’s die op straat liggen, Willem. 
Die raap je op! De hemel beloven, beetje humor, snufje 
seks. En dat dan dumpen waar ze komen. Het mooiste is 
dat ze het zelf niet door hebben. Bijna alles gaat 
onderbewust. Hans Klok is een armoeiige amateur 
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vergeleken bij ons. Vierduizend reclames voor de 
gemiddelde Nederlander. Elke dag! Dat zeg ik: rammen!’
‘Ik was al een gore gier toen ik voor AH, Bol en Booking 
werkte. Maar bij Temu ging ik Poetin voorbij. Customer 
Computing. Alle acht miljard mongolen gaan we 
programmeren. Temu-virusje erin en besturen maar. 
Spotgoedkope rotzooi laten kopen. En om het verlies 
daarop vorstelijk te compenseren hun hele telefoon 
leegtrekken. Whatsappgesprekken zijn goud waar, hoor! 
Bankgegevens zetten we nog even op onze spaardrive. 
Voor later, haha. Waarom jatten als ze het aan je geven?’

‘Alle reclame is drugs, Willem! Blijf erbij weg, alsjeblieft. 
Gebruik browser Brave. Gebruik adblockers. Koop nóóit 
iets dat je kent van reclame want je betaalt veel te veel. 
En bedenk goed, wat je met je laatste yolo doet.’ 

Ik droeg ‘m in huis en legde ‘m op de bank. Een zielig 
hoopje. Morgen even Jellinek bellen.
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Ik zocht een lamp op internet en kwam toen Temu tegen
Die had er hele mooie voor één euro, met waardering 9
Ik werd heel blij, want toen ik daarna naar hun website klikte
Toen zag ik dat het daar van spotgoedkope spullen stikte

Ik kreeg meteen een serie korting en zo’n Beste Fan-ding
En won bij ‘t draaien aan het rad zowaar Gratis Verzending
En om al die cadeaus te krijgen die ze me aanboden
dan hoefde ik alleen nog maar hun appje te downloaden

Nu worden van mijn bank vreemde bedragen afgeschreven
En worden in mijn mail en Whatsapp linkjes afgegeven
Whatsappgesprekjes met mijn liefste hebben ze gelezen
Maar als ik hen betaal hoef ik daar niet meer voor te vrezen

Toen sprak ik buurman Carlo, die weet alles van reclame
Die zei dat alle grote merken hetzelfde beramen
Ze stoppen via Loekie software in je weerloos breintje
En sturen je dan elke dag weer een nieuw aankoopseintje

Ze moeten wel, want al die marketeers kosten veel duiten
Dat is het lekkere van Albert, Hans en hun kornuiten 
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Kamscheerders

 ‘Er is en was geen racisme in het kabinet!’ riep arme Dick 
negen keer. Waarom? Omdat hijzelf ook niet meer weet wat 
racisme is. Sinds Kick Out Zwarte Piet is de betekenis van 
racisme harder gegroeid dan de bitcoin. Inmiddels weet bijna 
niemand meer wat er allemaal onder valt. 

Quizje: 
1 Israëlische voetbalhooligan rukt Palestijnse vlag van muur.
2 Witte voetbalhooligan rukt Palestijnse vlag van muur.
3 Witte voetbalhooligan rukt boerenprotestvlag van muur.
4 Israëlische voetbalhooligan rukt boerenprotestvlag van muur.

Vraag: welke is of zijn racistisch in 2024?

Pieter Omtzigt trok zich drie maanden terug om oneliners te 
verzinnen. Want dat werkt, had-ie van Geert geleerd. En 
meteen na terugkomst riep hij: ‘Windkracht 11 in de 
samenleving.’ Dus dat het lijkt of iedereen hele grote scheten 
dwars heeft zitten. Veel groepen voelen zich als groep 
gediscrimineerd. Door wie? Door andere groepen! Die zich 
over die beschuldiging dan weer gediscrimineerd voelen. Boos 
doen kaatst nog altijd terug.

Elke groep claimt zijn eigen isme. Donkere voetballers 
uitschelden: racisme. Roodharige voetballers uitschelden: 
rossisme. Bredanaren elitair? NACisme! Melkboeren 
strontboeren? Grassisme! Gazakindjes verminken? 
Hamascisme! Cliniclowns strijkstokken? Bassisme! Lager 
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opgeleiden dom? Klassisme! Hoger opgeleiden klassistisch? 
Golftassisme! 

En dat zijn dan alleen nog maar de groepspesterijen. Nog 
ingewikkelder wordt het als mensen een groepsgrap bedoelen. 
‘Ken je die van die ambtenaren die het heel druk hadden?’ Kan 
niet meer, bureaucracisme. ‘Hoelang duurt een besluit binnen 
de NSC?’ Tjacisme. ‘Ken je die van die uitgescheurde 
Groningers?’ Gassisme! ‘Sam komt Moos tegen…’ Anti-
semitisme!

We hebben helemaal geen racisme-probleem. We hebben een 
taalprobleem en daardoor een fatsoensprobleem. ‘Racisme’ of 
‘discriminiatie’ zijn woorden die onherkenbaar uitgelubberd zijn. 
En dan willen we aan anderen uitleggen hoe zij het moeten 
begrijpen. Maar dat werkt niet, vraag maar aan Pieter. We 
hebben duidelijke woorden en oneliners nodig, die iedereen 
snapt. 

Groepen pesten? Kamscheren! Altijd fout. Groepsgrappen? 
Meelachleren! Altijd goed. Individu’tje pesten? Pesten. Altijd 
fout. En de beste oneliner is al vijftig jaar oud en zou ik meteen 
willen promoten als ons nieuwe volkslied: Lief zijn voor 
elkaar! Altijd goed!
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Hij fietste door de Kalverstraat en wist dat is verboden
‘Maar ach, er is al veel te veel verboden door die Joden.’
Een vrouw op leeftijd schrok van hem en riep ‘Je bent autistisch!’
Hij dacht: ‘Wacht even, ik ben bruin, dus ha, zij is racistisch!’

Mijn opa kwam naar Nederland vanuit ver Suriname
Ik ben nu boer in Twente en ben een lesbische dame
Ik lees kritiek op al mijn groepjes, en-zit me af te vragen
Moet ik het lekker laten of over racisme klagen?

Laatst stond er iemand tegen me ‘Hé dikke pad!’ te bleren
De halve straat die keek me aan hoe ik zou reageren 
Maar ik moest lachen en ik riep terug: ‘Ha, dankjewel hoor!’
Hij keek me warrig aan, beteuterd en liep toen maar snel door. 

Ik vind racisme dom net zoals elk discrimineren
Om grappen moet ik lachen, zo leer ik relativeren
Als ik er nu van uitga dat er altijd gekken blijven
Dan kan ik lekker stoppen met op hen te blijven kijven

Ik zing nu longen uit mijn lijf, zonder dat ik verander
Het lied van ‘Lief zijn voor elkaar en denk eens aan een ander!’
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De beperktheid van ons mensen is oneindig, maar dat 
kunnen we onszelf niet verwijten. We kúnnen niet beter. 

Dus laten we er dan maar om lachen, dat is gezonder dan 
grommen.

Tot later!
Willem
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